g —nr7

aargan

j

34°

2022

september.

Zondag 11 september STARTZONDAG!




Om te beginnen 3

PersoonsWijzer 3
Pieter-Jan Aartsen

Ter overweging 4
Bij de diensten 5
Meeleven 6
Activiteiten 10

Uit het Gruttolaantje

Ingezonden 1
10.000 redenen tot dankbaarheid

Kerkenraad 12
Kerkrentmeesters 12
‘Vloer de Voorhofzaal’
Diaconie 14
Jeugd 15
Kinderpagina 18
Activiteitenagenda 19
Kerkdiensten 20

Heeft u vragen of opmerkingen stuur die svp naar de
Communicatie Commissie of één van de contactpersonen
in de Colofon.

communicatie@pglandsmeer.nl
www.pglandsmeer.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER - DE WEGWIZER
Abonnementsprijs is €15,00 per jaar.
IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

De volgende Wegwijzer verschijnt rond 8 oktober 2022 en beslaat
een periode van 4 weken. (inhoud loopt tot 6 november)

U kunt de kopij inleveren tot uiterlijk 19 september 2022

of in de brievenbus bij Het Kruispunt.

Hoofdredactie Wegwijzer: wegwijzer@pglandsmeer.nl
mw. Cora Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 4825381
mw. Saskia Mulder-Visser, Zwaansburg 7, T: 4822098
Distributie: dhr. Jelle Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

HET KRUISPUNT - www.pglandsmeer.nl
Calkoenstraat 12a, 1121 XB Landsmeer T: 4821402 / 06 519 02666

Beheerders kerk: beheerder@pglandsmeer.nl
mw. Aytin Goede, Dorpsstraat 8, T: 06 519 02666
mw. Anneke van Zanten, Radboud 11, T: 4826128

Predikant: dominee@pglandsmeer.nl
mw.ds. Herrianne Allewijn, Gruttolaantje 2, T: 4822490
Vrije dagen: maandag en woensdag

Preses: preses@pglandsmeer.nl
mw. Flora Doeven, Noordeinde 145, 1121AK, T: 06 425 37107

Scriba: scriba@pglandsmeer.nl
Jan Rijswijk, Dorpsstraat 53, 1121 BV, T. 4825381

Pastoraal team: pastoraat@pglandsmeer.nl

Voorzitter: mw. Petra Tasseron, Landsmeerderdijk 145,1035 PT. T: 06 283 39814
Cobie Beenhakker T: 4821258, Anniek Goede T: 6312650,

Joke Grevenstuk T: 4821181, Hanny de Jong T: 4823622,

Joost Oortwijn T: 6837565, Cora Rijswijk T: 4825381, Mieske Slik T: 4824733,
Marianne de Vries-de Gier T: 06 120 56475,

Marianne de Vries-Nugteren T: 06 465 23019, Wendy Zoutendijk T: 4826753

College van Kerkrentmeesters: cvk@pglandsmeer.nl
Secretariaat: mw. Ank de Cleen, Dr. M.L.Kingstraat 31, 1121 CR, T: 4822673

Giften, Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:

Penningmeester: dhr. Hans Klaasen, Schoolstraat 16, 1127 PZ Den llp, T: 4824166
of stuur een e-mail naar: penningmeester@pglandsmeer.nl

Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,- (ovv Collectebonnen)
Financiéle bijdragen: NL86 RABO 0334401739 tnv Protestantse Gemeente
Landsmeer

Kerkelijk bureau: kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl
mw. Anneke van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, 1121 HS, T: 4826128

Diaconie: diaconie@pglandsmeer.nl
Secretariaat: mw. Jannica Visscher, Nijenrode 35, 1121 HR, T: 6313297
Financiéle bijdragen: NL73 RABO 0334433983 tnv Diaconie Landsmeer

Autodienst: Gera Knibbe, T: 06-44716818

Oecumenisch beraad:
Penningmeester: mw. Corry Stellema-van Leeuwen, Robinsonhaven 20,
T: 3378400. Bankrek.: NL84 RABO 0334 4264 13 tnv Oecumenisch Beraad



Een Wegwijzer en een Activiteitenwijzer. Dat is wat u heeft
ontvangen deze keer. Er staat veel te gebeuren en er is veel te
doen en te delen. Dat onze kerkelijke gemeenschap mag voelen
als een ‘thuis’plek, waar ieder op eigen manier aanwezig kan zijn.

>Voorzien was dat ik een
schrikkelkind zou worden,
maar ik werd enkele dagen
later een zondagskind. De
zondag erop werd ik al
gedoopt in de gereformeerde
kerk van Meppel: men liet er
geen gras over groeien! Ik ben
de oudste van drie kinderen,
twee zussen volgden. Mijn
uiteraard christelijke lagere
school stond in Deventer. Daar
leerde ik rekenen en lezen en
wekelijks voegde ik een psalm aan mijn ijzeren repertoire toe. Hoewel
mijn ouders het niet breed hadden, deden muziekinstrumenten wel hun
intrede: op mijn negende verscheen er een ‘Philicorda’ in huis, een
piepklein elektronisch orgeltje waarop ik mijn eerste orgellessen kreeg.
Daar is de kiem gelegd van mijn liefde voor muziek. Ik wilde destijds
bruggenbouwer worden en volgde gymnasium (3 op het protestants-
christelijke Baudartius College in Zutphen: dagelijks tweemaal 17 km
fietsen.......

In mijn tienertijd was ik zeer betrokken bij de kerk in Deventer:
jeugdkoor, jongerenvereniging, catechisatie, kerkdiensten (vaak
tweemaal per zondag), en vanaf mijn 14e ook als organist. In die jaren
heeft mijn jeugddroom zich wat getransformeerd: ik kreeg steeds meer
interesse in het verkennen van de bruggen naar de wereld ‘boven’. Dat
bracht mij er uiteindelijk toe te kiezen voor een theologiestudie. Die
startte ik in 1978 als 18-jarige aan de Theologische Hogeschool in
Kampen en zette ik na twee jaar voort aan de VU in Amsterdam, omdat
ik de studie wilde combineren met een studie kerkmuziek aan het
conservatorium (ook met muziek zijn goed bruggen te slaan).

In mijn studietijd leerde ik tijdens een kloosterretraite met een aantal

En dat in het besef, dat geloof, hoop en liefde er gevoed kunnen
worden....

Ds. Herrianne Allewijn

vrienden Herrianne Allewijn kennen, die op de ‘andere’ universiteit
studeerde (de UvA) en hervormd was. Wij voelden ons uiteindelijk meer
tot elkaar dan tot het kloosterleven aangetrokken...... Nog tijdens onze
studietijd zijn Herrianne en ik getrouwd (in 1985) en een jaar later kregen
we ons oudste kind: Gerlieke. Eenmaal afgestudeerd als kerkmusicus
werd ik (in 1984) cantor en koordirigent van het Hervormd Koor in......
Landsmeer. In die acht jaar heb ik al veel van mijn latere dorpsgenoten
leren kennen.

Op zoek naar een gemeente waar wij beiden zouden kunnen werken als
predikant, kwamen we uit in West-Friesland (Andijk). Maar aan het einde
van de procedure bleek dat er ‘om kerkordelijke redenen’ alleen een
hervormd predikant kon worden aangesteld. Ik heb nadien met meer en
minder succes in heel andere domeinen van de maatschappij pijlers met
elkaar proberen te verbinden. Eerst als docent levensbeschouwelijke
vorming, en later als consultant automatisering de kloof tussen
bedrijfsperikelen en automatiseringskansen helpen overbruggen.

In die tijd (1993 en 1994) zijn ook onze zoons geboren. In 1997 ging ik bij
de Universiteit van Amsterdam werken en in 1998 kreeg Herrianne een
beroep naar Landsmeer. Mijn reistijd naar de UvA werd gedecimeerd, ik
kon voortaan per fiets.

Onze kinderen zijn hier verder opgegroeid en hebben uiteindelijk alle
drie een loopbaan ‘in de muziek’ gekozen. Intussen zijn er zelfs drie
kleinkinderen, van Gerlieke, ook in Landsmeer woonachtig.

Ik ben vanaf het begin van onze tijd in Landsmeer in de gemeente actief
geweest als organist en soms ook als dirigent. Daarnaast zing ik in enkele
koren in Amsterdam enin een Gregoriaanse schola. Bij de UvA heb ik mij
via verschillende functies ontwikkeld tot Hoofd Audit. De kern van die
functie is: vragen stellen om erachter te komen hoe het beter kan, als dat
vermoeden bestaat.

Bonusvraag: Wat is mijn geboortedatum?

Pieter-Jan Aartsen



Ter overweging

‘Aan tafel!” Waar deze woorden klinken betekent dat vaak het
startsein voor beweging. Het eten is klaar en de tafelgenoten
worden opgeroepen om aan tafel te komen. Je ziet het voor je:
hoe mensen stoppen met dat waar ze mee bezig zijn op dat
moment, en opstaan om zich naar de plek te begeven waar de
tafel gedekt staat.

En dan, als iedereen een plek heeft ingenomen, is er een
gezamenlijk begin, dat kan een gebed zijn, een lied, een
Bijbellezing, het aansteken van een kaars, een spreuk.

Om dan vervolgens samen te eten. Op sommige plekken gebeurt
dat in stilte, zoals in een klooster, of bij een retraite. Maar vaak is
de maaltijd ook het moment van de dag waarop je met elkaar
kunt uitwisselen hoe de dag is geweest, of wat je bezig houdt.
Anders is het, als je alleen eet. Dan ben je het zelf die de tafel klaar
maakt en daar ben je het zelf die bepaalt wanneer het eten op
tafel staat. En de stilte? Die is soms aangenaam, maar soms ook
te nadrukkelijk ‘stil".

Het zal in de tijd van Jezus niet veel anders zijn geweest.
Maaltijden worden veel genoemd in de Bijbel. Een centraal
moment waar omheen van alles gebeurt en wordt uitgewisseld.

Eén maaltijd heeft een speciale betekenis gekregen: het laatste
Avondmaal van Jezus met zijn vrienden.

De maaltijd, waarop ze samen Pesach herdachten: de bevrijding
uit de slavernij. De nieuwe weg die gegaan kon worden. Het
nieuwe leven dat hen toelachte.

Het werd voor ons, in onze christelijke traditie: Pasen.

De tafel, die in onze diensten op zondag gebruikt wordt,
herinnert aan de centrale plek van die Maaltijd.

Mogen wij het komende jaar met regelmaat en van harte elkaar
ontmoeten rondom de Tafel. 'Voor ieder van ons een plaats aan
de tafel, voor ieder van ons schoon water en brood, een veilige
plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht als
tafelgenoot....

(lied 388)

Ds. Herrianne Allewijn




Zondag 11 september, 13e van de
zomer, STARTZONDAG

Kleur: groen

Exodus 32,7-14

Lucas 15, 1-10

Samen kunnen starten met een nieuw
seizoen. Dat is een feestje waard! Laten we
er dan ook een mooie dag van maken
vandaag. Bij een feest is samen genieten
van lekkers wel passend...

Bij de Bijbelverhalen van deze morgen
wordt duidelijk, dat het belangrijk is dat
iedereen ook van harte kan meedoen. En
dat lukt niet als er zorgen zijn om wat of
wie je verloren bent. Niet iets om je bij neer
te leggen, zo blijkt. Wie blijft zoeken, gaat
ook vinden...of wordt gevonden.

Van harte uitgenodigd deze morgen, eerst
om samen aan tafel te gaan bij het ontbijt,
dan om ‘voedsel voor hoofd en hart’ te
ontvangen en te delen, en vervolgens om
te genieten van wat er met hoofd, hart en
handen gemaakt is!

Zondag 18 september, 1e van de herfst,
oecumenische dienst in de Vredesweek
Kleur: groen

Zondag 25 september, 2e van de herfst
Kleur: groen

Amos 6, 1-10

Lucas 16, 19-31

Een rijke man viert elke dag een groot
feest, terwijl bij zjn poort de arme
bedelaar Lazarus honger lijdt.

Op een dag sterven ze allebei. Lazarus mag
rusten bij Abraham, de rijke man komt in
het dodenrijk. Hij smeekt of Lazarus hem
wil helpen, maar zijn feest is al geweest.

Zondag 2 oktober, 3e van de herfst
Kleur: groen

Habakuk 3, 1-3 en 16-19

Lucas 17, 1-10

De leerlingen van Jezus krijgen vandaag
een les in verantwoordelijk leven. Dat is
niet altijd even gemakkelijk.

Wie iets doet, kan fouten maken. Jezus
geeft daar ruimte voor: voor vallen en
opstaan en zo leren hoe te leven.

Verder spreekt Jezus erover hoe je doet
wat je op je genomen hebt. Welke
houding is daarbij passend?

Kortom, genoeg om over te denken en
spreken deze morgen...

Zondag 9 oktober, 4e van de herfst
Kleur: groen

2 Koningen 17,24 en 29-34

Lucas 17, 11-19

Het is niet zo vanzelfsprekend om
dankbaar te zijn voor wat je ontvangtin de
dagen waarin we leven. Lukt het om stil te
staan bij wat niet zomaar voor iedereen
voorhanden is?

Vaak is het iets wat er in je leven gebeurt,
waardoor je (meer) beseft, hoe kostbaar is
wat er wel is...of een ontmoeting met
iemand leert je dat je anders kunt kijken en
waarderen wat er is...

Er zijn er velen die het gezelschap van
Jezus zoeken. Maar er zijn er weinig die ten
volle beseffen hoe kostbaar het is wat ze
van hem kunnen ontvangen, zo toont ons
het Bijbelverhaal van deze morgen.



Deze zomer zijn ons twee gemeenteleden
ontvallen. In de vorige Wegwijzer werd
gemeld dat Piet Gautier was opgenomen
in het VU ziekenhuis. Daar kreeg hij te
horen dat hij ernstig ziek was. Na enkele
dagen thuis in zijn geliefde familiekring is
hij overleden.

Hieronder een

IN MEMORIAM:
Pieter Antonius Gautier

werd geboren in Rotterdam op 11 maart
1934. Niet lang heeft hij daar gewoond.
Het gezin verhuisde naar Amersfoort. Daar
maakte Piet de oorlog mee, met alle
spanningen die daarbij hoorden. Zijn
ouders boden plek aan een onderduiker.
En Piet was trots op de keuzes die zijn
ouders maakten in deze moeilijke jaren.
Ook ving Piet beelden en berichten op uit
kamp Amersfoort. Zelf is Piet nog naar
Coevorden gestuurd om aan te sterken
toen er te weinig te eten was.

De oorlogsjaren hebben Piet altijd bezig
gehouden. Het lezen van de boeken van

Dietrich Bonhoeffer en het gesprek dat die

boeken opriepen, waren dan ook
belangrijk.
Piet ging in Amersfoort naar het

gymnasium. In het voorbijgaan zag hij ook
Emma, die naar de HBS ging. Maar het
kwam niet tot een verdere ontmoeting.
Aansluitend was er de studie in Delft aan
de Technische Universiteit. Toen hij in
militaire dienst ging, was hij ook
aangenomen bij Shell. Daar heeft hij zijn
hele loopbaan gewerkt.

Piet woonde in Amsterdam, met een
vriend, toen hij via een gezamenlijke
vriend Emma ontmoette. In 1963
trouwden zij in de Bergkerk in Amersfoort.
Twee kinderen werden er geboren: Pieter
in 1967, in Amsterdam en Caroline in 1971,
in Landsmeer, waar het gezin intussen
naar toe was verhuisd. 1971 was ook het
jaar voor opnieuw een verhuizing: nu naar
Amerika. Met een boot ging de overtocht.
Een periode van 2 jaar. Een onvergetelijke
periode. Maar Piet wist: hier wil ik mijn
kinderen niet laten opgroeien. Een kortere
tijld woonde het gezin in Zwijndrecht.
Uiteindelijk werd het definitief Landsmeer,
waaraan goede herinneringen bewaard
werden.

Naast het werk was Piet actief in kerk en
samenleving. Hij was oa voorzitter van de
kerkenraad, van de beroepingscommissie,
bij D66, de schaakclub. Niet omdat hij dat
nou zo leuk vond of het ambieerde. Maar
hij was in staat die taken te vervullen, dus
hij voelde het als zijn plicht om zich in te
zetten als er een beroep op hem werd
gedaan.

Fietsen was een grote hobby. Piet kon je
op de fiets tegenkomen tot nog maar kort
geleden. Elke dag maakte hij zijn tocht. Hij
kreeg zelfs nog onlangs de titel:
doortrapper van Landsmeer.

Vanaf 60 jaar ging Piet met pensioen.

Nu was er alle tijd voor de tuin, voor de
kinderen en kleinkinderen, voor mooie
vakanties met Emma, voor
gedichtenclub,... Voor Piet hoefde het
allemaal niet ‘groots’. Hij genoot van de
kleine  dingen. De velden vol
zonnebloemen, een cafeetje onderweg.
Eerlijkheid en openheid waren belangrijke
waarden voor hem.

We verliezen in Piet een betrokken en
meelevend lid van de gemeente. In de
dagen dat hij voelde dat zijn leven hier
voltooid was, waren deze woorden
leidend: Engelen zendt Hij alle dagen om
je tot vaste gids te zijn. Zij zullen je op
handen dragen.

Piet is overleden op 1 juli 2022. De
afscheidsdienst vond plaats in Het
Kruispunt op vrijdag 8 juli.

Wat is het fijn om deel uit te maken van
deze gemeente.

Zoveel meeleven en warmte heb ik
ontvangen bij het overlijden van Piet.

Ook namens onze kinderen heel hartelijk
dank daarvoor,

Emma Gautier



In de vorige wegwijzer stond ook over Roel
Brevoord een bericht. Zijn gezondheid
ging toch nog weer achteruit. Op 8 juli is
Roel Brevoord overleden. Hieronder ook
van hem een

IN MEMORIAM
Roelof Brevoord.

Dat was de naam die hij meekreeg bij zijn
geboorte. Dat was op een niet al te
gebruikelijke plek: Roel werd geboren op
het schip van zijn ouders, dat toen in
Maastricht lag op 5 september 1936.

Hij was de jongste van 6 kinderen.

Roel was nog klein toen de oorlog uitbrak.
De vader van Roel werd verplicht zijn schip
in dienst van de Duitse bezetters in te
zetten. Het eindigde in Dresden, waar het
gezin het bombardement meemaakte.
Vader Brevoord ging daarbij bovenop Roel
liggen om hem te beschermen. Het schip
werd vervolgens geconfisqueerd. En het
gezin begon aan een zeer moeizame tocht
om weer in Nederland te komen. Pas ver
na de oorlog bereikten ze Amsterdam,
waar de oudste dochter in een ‘dienst’ was.
Het gezin had niets meer, en kreeg tijdelijk
onderdak bij volksherstel. Roel had

geelzucht opgelopen, zijn zus difterie.

Er kwam een huisje beschikbaar in de
Orteliusstraat. Daar begon het gezin aan
een nieuwe opbouw van hun leven.

Roel deed de opleiding bij de
commando’s. een zware training, je
grenzen verkennen, het uiterste van jezelf
vragen, dat was wat hij in al die jaren wel
had geleerd. Zo moest je zien te overleven
en anderen beschermen: door alles te
geven wat je te geven had.

Roel werd uiteindelijk  sluis- en
brugwachter. Een plek bij het water paste
hem goed. Als wachter moet je altijd
waakzaam zijn....

Naast zijn werk was er de sport, en wel
speciaal de korfbal. Daar heeft Roel veel
vrijwilligerswerk gedaan. Hij gaf er ook
trainingen, waarbij hij zeker streng kon
zijn. Hij verwachtte inzet.

Bijna 60 jaar terug, op 11 september 1962,
trouwde Roel met Ria. Samen kregen ze
twee kinderen: Frank in 1965 en Marjan in
1968. De laatste 31 jaar woonden Roel en
Ria aan het Karel F. Vastenhoudpad.
Kamperen was lust en leven voor Roel. Er is
veel gereisd door Europa. Daarnaast was er
de biljartvereniging en het klaverjassen.
De laatste tijd van zijn leven woonde Roel
in het Eduard Douwes Dekkerhuis, waar
Ria hem trouw bezocht. Daar is Roel rustig
ingeslapen.

De afscheidsdienst vanuit het Kruispunt
was op vrijdag 15 juli. Daar klonken de
woorden over de storm op het meer. Roel
is begraven op de begraafplaats van
Landsmeer.

Meeleven

Adri de Lange is weer terug in Landsmeer:
zij is komen wonen in de Jonkerhof.

Heel fijn, dat zij in haar oude en
vertrouwde woonplaats terecht kon.

Anje Rietberg onderging in juli een
operatie. Uiteindelijk bleek de uitslag na
de operatie gunstig. Er is volledig herstel
mogelijk. Een hele opluchting...

Ans Gasseling is op moment van dit
schrijven opgenomen in het ziekenhuis.
Haar gezondheid gaat steeds verder
achteruit.

Marijke Homan is geopereerd en heeft een
nieuwe heup gekregen.

Gré Holwerda is gevallen en heeft haar
heup gebroken. Zij is voor revalidatie
opgenomen in De Die.

De bloemen gingen naar:

10-7: Mw. Aytin Goede en voor
Aart Goede jr. een bon

17-7: Mw. Hanny Sijmons en
Dhr. Ben Bense

24-7: Mw. Gerda Naves

31-7: Mw. Emma Gautier

07-8: Mw. Frouk Molenaar en
Mw. Anje Rietberg

14-8: Mw. Marijke Homan en
Mw. Ria Brevoort

21-8: Dhr. Verbree



Wij feliciteren:

05-9: Dhr. D.G. Krlse (81),
Van Beekstraat 134,1121 NT

12-9: Mw.J.H.Gasseling-Heshof (89),
Patrijzenweg 30, 1121 EZ

15-9: Dhr. A. van Bladeren (89),
Marktplein 24, 1121 GL

21-9: Dhr. J. Korteweg (85),
Geijenbreek 25, 1121 KL

06-10: Mw E. v.d. Werf-Stuve (88),
Fuutstraat 21, 1121 BM

07-10: Mw. A.E. Breebaart-Ridder (91),
Magnoliastraat 14, 1441DV P,rend

07-10: Mw. T. Has-Haitsma (88),
Fuutstraat 49, 1121 BM

Allen een gezellige dag toegewenst!

Huwelijksjubilea

7 augustus 55 jaar:

Fam. Schutz-van Swieten,
Vederkruidstraat 8, 1121 XN

30 augustus 65 jaar:

Fam. Kellersman-Larsen,

M.L. Kingstraat 64, 1121 CT

Beide bruidsparen van harte gefeliciteerd.
Pastoraal team

Beste mensen,

Hartelijk dank voor de vele blijken van
meeleven in de vorm van bloemen,
kaarten, telefoontjes, mailtjes en
bezoekjes die ik mocht ontvangen rond
mijn plotselinge en heftige operatie.

Het heeft ons goed gedaan dat zoveel
mensen om je heen staan, aan je denken
en je steunen.

Hartelijk gegroet, Nel en Ben Bense

In de Wegwijzer van juli en op zondag 3 juli
is in de kerkdienst meegedeeld dat
Miranda Steenvoorden en ik zijn getrouwd
op 1juli2022.

Dank jullie wel voor alle belangstelling,
kaartjes en cadeautjes, die wij mochten
ontvangen. Miranda en ik wonen sinds de
zomer van 2016 samen op de
Kadoelenweg met onze vier pubers:
Brechtje (18 jaar), Pascal (17 jaar), Nynke
(16 jaar) en Lieke (15 jaar). Sinds 2018
hebben we ook een hond: Soof. Ze is een
Cane Corso Italiano en nu vier jaar oud.
We hebben het leven en de liefde gevierd
op 1 juli. Onze trouwdag was een dag om
nooit te vergeten, dankbaar voor te zijn en
nog heel lang van na te genieten. We
voelen ons gezegende mensen met zoveel
vrienden, familie en bekenden om ons
heen, die ons steunen en voor ons klaar
staan zonder oordeel en met een
luisterend oor. Net zoals wij voor anderen
en voor u klaar staan.
Hartelijke groet,

Alexander Meijer en
Steenvoorden

Miranda

ONZE MAAND AUGUSTUS 2022

Het is nog julials ik dit schrijf, maar morgen
zal de maand augustus heten.

Jarenlang gingen wij elke zondag naar de
kerk, tot het fysiek niet meer op te brengen
was om elke zondag voor dag en dauw op
te staan. Ja, inderdaad voor dag en dauw,
want wij - vooral Mick- hebben veel slaap
nodig en kunnen daardoor nooit erg vroeg
wakker worden en opstaan. En mij heeft

een operatie aan mijn wervelkolom toch
een paar erg hinderlijke beperkingen
nagelaten.

Maar, ook al door de Corona-tijd, zijn we
eraan gewend geraakt de zondagse
diensten online te volgen. Zo blijven we
toch verbonden aan de kerk waarvoor
Mick heel wat jaren scriba is geweest. Zij
heeft ook in de SOW-tijd meegewerkt aan
de voorbereiding van de kerken-fusie. Nog
onlangs kregen we de bloemen die in de
dienst hadden gestaan. Juist zulke
gebeurtenissen bewijzen het bestaan van
een bijzondere band.

Vanmorgen nog keken we op het
computerscherm naar de dienst waarin ds.
van Popering een heel bewogen
overweging aan de gemeente bracht en
het vooral ging om het 'mens van God zijn'
en hoe daarmee te leven. Heel goed, 'mens
van God zijn' en dat dan wel in het
bewustzijn dat alle andere mensen
eveneens 'mens van God' zijn. Voor de
mensen, genoemd in de voorbeden, is het
niet moeilijk zich daar iets bij voor te
stellen. Moeilijker wordt het als je dan toch
ook moet denken aan hen die heel
opzettelijk  anderen  heel ernstig
beschadigen, tot aan de dood aan toe. Zijn
dus toch ook 'mensen van God' of niet?
Hoe dan ook, ik zou eigenlijk verwachten
dat wij in de zondagdienst in onze
gebeden ook voor die soort 'mensen van
God' om verlichting vragen. Een
verlichting waardoor ook zij zich ervan
bewust worden voor het leven van



anderen verantwoordelijk te zijn. In
andere woorden. Wij bidden wel '..en
vergeef ons onze schulden gelijk ook wij ...
maar hoe zit het dan met die
schuldenaren?

Augustus is voor ons ook de maand waarin
bij ons de herinnering opleeft aan de beide
dagen waarop wij onze levens aan elkaar
hebben verbonden. We trouwden op
vrijdag 30 augustus 1957 in het stadhuis
van Amsterdam, om ons huwelijk op
zondag 1 september te laten inzegenen in
de Opstandingskerk in Amsterdam West.

Toen we elkaar ontmoetten waren we 'van
twee geloven'. En daardoor veroorzaakten
we geen gejuich toen we bij onze families
ons voornemen om te trouwen bekend
maakten. We hebben beide
mogelijkheden heel serieus onderzocht.
We spraken met een rooms-katholieke
priester van het Bisdom Haarlem en met
een Nederlands-Hervormde predikant.
Omdat ik mijn doop - in de Nieuwe Kerk in
Amsterdam - zou moeten verloochenen
als ik naar het RK-geloof zou overgaan
bleek dat geen reéle optie.

De overgang van Mick naar het
protestantse  geloof leverde geen
dergelijke problemen op. Wij deden
samen belijdenis. Voor een lieve vriendin
van Mick was het geen bezwaar om als
getuige op te treden.

De predikant van de Opstandingskerk
begreep dat er bij een trouwdienst niet
veel aanwezigen zouden zijn.

Hij herinnerde er aan, dat in de vroege
eeuwen van het Christendom trouwerijen
als regel op de zondagen plaats vonden en
stelde ons voor dat ook te doen.

Die mogelijkheid hebben we allebei met
beide - met vier - handen aangegrepen en
zo kwamen wij dus op die eerste zondag
van september een stampvolle kerk
binnen.

Het thema van de preek was 'Wandelt in
de liefde gelijk ook Christus u heeft lief
gehad'. Dat hebben we gedaan. In de 65
jaren zijn er ups en downs geweest, wie
zou dat ontkennen, maar onze liefde heeft
het steeds gewonnen, ook als roddels
probeerden om twijfel te zaaien en we

hebben elkaar nimmer los gelaten. Al een
paar jaar nadat we trouwden werd Mick lid
van de Kerkenraad in de functie van
ouderling-kerkvoogd in de kerkelijke
gemeente Amsterdam West.

Toen we in augustus van 1971 - weer een
belangrijke maand voor ons - naar
Landsmeer verhuisden, verliep de
overgang naar de kerkelijke gemeente
nogal stroef.

Een bezoek van ds. Boon liep uit op een
botsing over een onderwerp dat de relatie
geloof en politiek betrof; het destijds
opzienbarende rapport 'Grenzen aan de
groei' was de aanleiding. Ook dat kwam
weer goed.

Mick was elf jaar wethouder van
Landsmeer en diende zo de gemeenschap
ook als 'mens van God'.

Later deed zij dat ook nog in de rol van
scriba van onze kerkelijke gemeente.
Daarom staan wij hier nu met de grote
voldoening dat we kunnen terugkijken op
een huwelijk dat het 65 jaren heeft
volgehouden, met alle herinneringen die
erbij horen en die we allebei koesteren.

Om daar blijk van te geven hebben we
besloten om op zondag 4 september
samen met de kerkgangers in de Voorhof
een kop koffie met een koekje en een
feestelijk glas wijn met een hapje te
genieten.

Mick en Georg Kellersmann



Activiteiten

UIT HET GRUTTOLAANTIJE

Bijna was ik het vergeten, om ook nog een
bericht vanuit het Gruttolaantje op te
schrijven, na alle andere inleidingen van
De Wegwijzer en de Activiteitenwijzer.
Maar nu dan toch enkele regels. Ik hoop
van harte dat u kunt terugkijken op een
paar mooie zomerdagen. We hebben in
elk geval een zomer achter de rug met veel
zon, en weinig regen, wat dan ook weer
van tijd tot tijd zorgelijk is.

Zelf ben ik een paar weken in Frankrijk
geweest waar we hebben kunnen
genieten van een andere omgeving en
nieuwe indrukken. Dat doet goed. We
hebben telkens ons verblijf gehad in een
huis dat anderen verhuurden. Bijzonder
was de plek in Bretagne, waar een ouder
echtpaar woonde. Zij vertelden dat het
hun laatste zomer was, waarin ze het huis
op hun erf ter beschikking stelden. De tijd
was gekomen dat ze een appartement
gingen betrekken. De kinderen hadden
geen belangstelling voor het huis. En

ze hadden het nu verkocht. Je zag hoe het
ze aan het hart ging. En we moesten ook
de foto's bekijken die toonden hoe het
huis eruit zag toen ze er kwamen wonen
en hoe het was veranderd. Het was een
paradijselijke plek. En ik kon het me
voorstellen..

De tijd gaat voort, zo zie je dan ook in de
vakantie. En dat zagen we ook, toen we
door de bunkers liepen die ooit door de
Duitsers waren gebouwd als onderdeel
van de Atlantikwall.

Het komt allemaal weer dichtbij door de
huidige oorlog in Oekraine...

Wat dan een mooie ontdekking is: de
vangst van zeewier, met een heel festival
er omheen. Je kunt er veel mee, met dat

zeewier. En
smaakmaker...
Graag hoor ik ook uw verhalen van de
afgelopen zomer...

Dat we er een mooi nieuw seizoen van
mogen maken, wetend dat we allemaal
aan Tafel genodigd zijn, waar we onze
verhalen kunnen delen met elkaar.

natuurlijk is het een

Tafelkleed

Voorafgaand aan de startzondag, willen
wij met elkaar een groot tafelkleed maken.
Hierbij hebben wij uw hulp nodig! Er
worden in de komende weken stukjes stof
uitgedeeld die u naar eigen inzicht kunt
versieren (tekenen, borduren, plakken,
schilderen etc). Wanneer u dit stukje stof
weer inlevert, worden deze aan elkaar
genaaid en zo tot een prachtig tafelkleed
samengesteld, gemaakt door de leden van
onze gemeente.

De stukjes stof worden uitgedeeld in de
kerk, of u kunt een stukje ophalen bij Aytin
Goede. Uiterlijk 6 september moeten deze
stukjes weer ingeleverd worden bij Aytin
of in de krat in de hal van de kerk.

11 september is de startzondag!

Het thema dit jaar is: ‘aan tafel!’

Het belooft weer een mooie zondag te
worden. Traditiegetrouw, en na twee jaar
afwezigheid door Corona, kunnen we de
dag om 09:00 uur weer beginnen met een
ontbijt. Daarna de dienst, en na de dienst
drinken we koffie.

Tijdens het koffiedrinken is de spannende
wedstrijd ‘Heel het Kruispunt Bakt'. Voor
deze wedstrijd gaan wij natuurlijk zoveel
mogelijk mensen vragen deel te nemen
met een eigen gebakken kunstwerk
waarbij wij allen met elkaar de jury zijn, en
deze taarten op presentatie en smaak
gaan beoordelen!

Wilt u meedoen met deze
superspannende wedstrijd en denkt u met
uw spektakelstuk kans te maken op de
grote trofee? Geef u dan op bij Aytin en
Flora op jeugdouderling@pglandsmeer.nl
of op het bord in de hal. Hier kunt u zich
ook voor het ontbijt opgeven.




Psalm 23-armbandjes: Tienduizend
redenen tot dankbaarheid

Wie Open Doors al een tijdje volgt, is ze
ongetwijfeld een keer tegengekomen: de

Psalm 23-armbandjes. Jaren geleden

kwamen twee nijvere dames, Mieske Slik
en Trudy Bakker, op het idee ze te gaan
rijgen voor Open Doors. Inmiddels hebben
ze er al zo'n 10.000 gemaakt!

“Mijn zus, Tineke de Waal, kocht ooit zo'n
armbandje voor me in Zuid-Afrika. De
gekleurde kraaltjes nemen je mee langs de
verzen van psalm 23, ‘de Heer is mijn
Herder'. We vonden het zo mooi en
bijzonder!”, vertelt Trudie. “Nadat we er
een paar op een markt verkocht hadden
kwamen Mieske en ik op het idee de
armbandjes voor Open Doors te gaan
rijgen. Van de opbrengst van de
armbandjes worden Bijbels gekocht voor

christenen in het Midden-Oosten. Tineke
en haar man Tom leverden jarenlang de
kraaltjes, zonder hen was dit allemaal niet
gelukt!”

“Vroeger tekenden christenen een vis in
het zand, zo herkenden ze elkaar. Zo zie ik
het armbandje ook: als teken van
verbondenheid”, legt Mieske uit. “Op een
gegeven moment kregen een paar
vrouwen in Afrika het armbandje. Zij
hadden verschrikkelijke dingen
meegemaakt. ‘Een dal van diepe
duisternis’, zegt psalm 23, nou, daar waren
zij heel diep doorheen gegaan. Je kon zien
dat ze geroerd waren toen ze het
armbandje kregen en de tekst lazen.”

De armbandjes werden over de hele
wereld uitgedeeld, als teken van
bemoediging en verbinding.

Dit artikel komt uit Opendoors Magazine.
Open Doors zet zich in voor de vervolgde
christenen over heel de wereld.

Mieske Slik

ZINGEN MAAKT BLIJ

Dat is de slogan van het Zaans
Interkerkelijk Mannenkoor (ZIM) dat bijna
40 jaar bestaat en elke woensdag vanaf
19.30 uur tot 21.45 uur repeteert in de
Westzijderkerk (Bullekerk), Westzijde 75 in
Zaandam.

Woensdag 31 augustus 2022 starten de
repetities weer en zijn nieuwe leden van
harte welkom deel uit te maken van dit
prachtige koor.

Er staan de komende maanden weer een
aantal optredens en concerten op de
agenda waaronder het Groot Zaans
Kerstconcert in het Zaantheater in
Zaandam.

Als je niet weet of het wel wat voor je is om
te zingen in een mannenkoor dan is er nu
de kans om zonder verdere verplichtingen
deel te nemen als Projectkoor lid voor
circa 3 maanden.

Door minimaal 6 tot 8 keer een
repetitieavond mee te doen, kun je één of
meerdere concerten meezingen in dit
prachtige koor en deelname is geheel
gratis. Muziekstukken en kleding worden
beschikbaar gesteld en na afloop van het
project lever je de spullen weer in, tenzij je
lid wordt, wat we uiteraard zeer op prijs
stellen. Hebben we je nieuwsgierig
gemaakt? Kom gerust langs bij de
eerstvolgende repetitieavond woensdag
19.30 uur in de BULLEKERK Westzijde 75 in
ZAANDAM om te luisteren of mee te
zingen.

Voor meer informatie kijk op de site
www.zimmk.nl

Vriendelijke groeten,

Wolter Jongsma


http://www.zimmk.nl/

Kerkenraad / Kerkrentmeesters

Kerkenraadsvergadering van 12 juli.
Besloten is, na jaren stagnatie ivm Corona,
weer een Activiteitenwijzer te doen
uitgaan. Als het goed is vindt u hem gelijk
bij deze Wegwijzer. Ook is besloten dat de
‘Open Kerk’ op dinsdagmorgen in de
zomerperiode doorgaat. Geconstateerd
werd dat de positieve reactie op het
verzoek van de gemeente Landsmeer een
ontmoetingsruimte beschikbaar te stellen
voor Oekraiense vluchtelingen (zie vorige
Wegwijzer) dusdanig laat kwam dat er
geen gebruik van is gemaakt. Men
gebruikt daarvoor nu de Vermaning. Wel
heeft de diaconie geholpen met de
inrichting van het Middelpunt voor
huisvesting van deze vluchtelingen. Een
aantal organisatorische zaken werd
besproken zoals de Kidsweek, vervanging
predikant bij een overlijden als ds. Allewijn
met vakantie is, etc. Op het moment dat u
dit leest ‘oud nieuws'.

Jan Rijswijk, scriba

<

COLLEKTEOPBRENGSTEN

In de maanden juni en juli hebben de
collectes in totaal € 598,00

opgebracht.

Hans Klaasen

Nieuw Project Voorhofzaal.
Na de actie ‘Duitje voor een Ruitje’ en
‘Word maatje van een Plaatje’ hebben we
het plan op gevat om een nieuwe actie op
te starten. De actie gaat heten: 'Vloer de
Voorhofzaal'.

Het is de bedoeling om de vloer in de
Voorhofzaal te gaan bekleden met een
PVC laag.

De vloer (die er nog steeds prachtig
bijligt) heeft erg veel onderhoud nodig.
Als de vloer door Cor in de was is gezet,
krijg je al snel weer strepen
(beschadigingen) op de vloer. Helaas
wordt het al moeilijker om het
onderhoud goed uit te voeren.

Verder zal een lichtere kleur van de
nieuwe vloer het geheel ten goede
komen. Het gaat er wat moderner
uitzien. En denk daarbij ook aan de
demping van het geluid. Dit is met het
maken van het nieuwe plafond al een
stuk verbeterd, maar een zachtere vloer
(PVC) zal de geluidsoverlast nog meer
naar beneden brengen.

Nu begrijpt u wel dat dit project veel
geld gaat kosten. Bij deze doen wij dan
ook een beroep op uw vrijgevigheid. Het
blijft een vrijwillige bijdrage, maar het is
altijd goed om te weten dat het geld
voor iets tastbaars gebruikt gaat
worden.

Mogen we op u rekenen!

Graag uw bijdrage overmaken op de
rekening van het CvK,

IBAN NL86 RABO 0334 4017 39 t.n.v.
Protestantse Gemeente Landsmeer,

onder vermelding van “Vloer de

Voorhofzaal”
Aad Bakker



De zomer is nog steeds in volle gang. In het
voorjaar heeft het redelijk veel geregend.
Dit is te merken geweest aan de
groeisnelheid van de heggen en het
bijbehorende onkruid op het terrein van
onze kerk.

Gelukkig zijn er een aantal vrijwilligers die
de tuin goed onderhouden.

Op maandag morgen komen ze bij elkaar
om, ook onder het genot van een kopje
koffie, het nodige in de tuin te doen.

Recentelijk zijn Piet Kalf, Ronald de Jongh,
Wim Lebbing en Aad Bakker de heg aan
weerskanten van het pad naar de toren
gaan kortwieken. Het bleek nog een
behoorlijke klus, maar met vereende
krachten kom je erg ver. Daar kwam heel
veel groenafval bij vrij. Met een karretje is
alles afgevoerd naar de stort.

Het ziet er weer keurig uit, en dank gaat
dan ook uit naar bovengenoemde
personen.




4 september: Werelddiaconaat,
Myanmar

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of
volwassene gehandicapt is, zijn extra
kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de
allerarmsten en hebben daarnaast te
maken met extra (medische) kosten. Kerk
in Actie ondersteunt deze gezinnen niet
alleen met zorg en revalidatie, maar helpt
mensen met een handicap ook bij het
vinden van werk. Daarnaast krijgen de

lokale kerken en gemeenschappen
voorlichting en training over hoe zij
mensen met een beperking een

volwaardige plek kunnen bieden en hen
diaconaal kunnen ondersteunen.

11 september:
jeugd

Vandaag op startzondag collecteren wij
traditioneel voor onze eigen jeugd. Met
deze collecte worden onder meer
materialen en spelen aangeschaft.

Startzondag, eigen

18 september: Oecumenische dienst
Voor deze collecte zoekt het Oecumenisch
Beraad zelf een doel.

25 september: Zending, Colombia

Afgelopen week was het Vredesweek.
Daarom collecteren we voor een
vredesproject in Colombia. Colombia werd
tientallen jaren lang geteisterd door een
gewapend conflict. In 2016 werd een
vredesakkoord gesloten tussen de
regering en guerrillabeweging FARC. Er
moet nog steeds veel gebeuren om de

samenleving weer op te bouwen.
Vrouwen uit  verschillende  kerken
verenigden zich voor een vreedzame
samenleving. Zij willen vrouwen die
slachtoffer waren van geweld tot steun
zijn en zetten zich in voor verzoening en
vredesopbouw. De helende kracht van
Bijbelverhalen is hierbij een belangrijke
inspiratiebron.

2 oktober: Stichting Pennywhistle

Dankzij de hulp van vele lieve mensen is
het mogelijk voor de Stichting
Pennywhistle Project om het kinderhuis
nu vele jaren met veel plezier te kunnen
ondersteunen in alle kosten van wonen,
levensonderhoud, medische kosten en
scholing. Momenteel wonen er 12
kinderen. Iman en Binita, een jong
Nepalees echtpaar, zorgen op een heel
liefdevolle wijze voor deze kinderen, die
vroeger op de straten van Kathmandu
gewoond hebben. De twee dochters van
de kokkin, Anita, horen ook bij deze

geweldige familie, al slapen deze twee
meisjes in hun eigen huis. Het is een
enorme eer om getuige te mogen zijn van
het opbloeien van deze kinderen. Wij
willen vanuit het diepst van ons hart
iedereen bedanken, die betrokken is bij dit
mooie project.

9 oktober: Missionair werk

In Nederland gaan er steeds minder
mensen naar de kerk. Maar dat betekent
niet dat er geen behoefte is aan zingeving.
Kerken spelen hierop in met nieuwe
vormen van kerkzijn die aansluiting
zoeken bij de omgeving en bij wat mensen
bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er
zo'n 150 pioniersplekken vanuit de
Protestantse Kerk gestart. Ze vormen
nieuwe christelijke
geloofsgemeenschappen waar de
boodschap van het evangelie gedeeld
wordt op een manier waar mensen zich in
herkennen.

Welkom
in de Rerk




Trots op Mekayla Bahr
Wie had dat gedacht? Zondag 10 juli
waren Hans Klaasen, Anje Rietberg, Cora
en Jan Rijswijk en ik bij een prachtige en
bijzondere kerkdienst. In Amsterdam-West
komen iedere zondagmiddag christelijke
Syriers bij elkaar om hun geloof te
belijden. En deze zondag deden 7
kinderen Eerste Heilige Communie. Eén
daarvan was Mekayla, die wij in Het
Kruispunt kennen van het aansteken van
de kaarsen, het openingsgebed en vooral
als lid van Joebilo, het kinderkoor van Anje.

De hele dienst was in het Syrisch/Arabisch.
Wij verstonden er geen snars van maar
begrepen heel goed wat de intentie van
ieder onderdeel van de dienst was. Bij het
Onze Vader baden alle mensen in de kerk
mee, alleen vijf Landsmeerders hielden
hun mond. Wat een moeilijke taal.

Mekayla heeft voor deze viering een jaar
geoefend op de teksten. Bijbelteksten,
liederen, gebed, een eigen intentie: lange
teksten in het Arabisch en allemaal uit haar
hoofd. Lof aan haar moeder Mirna die
avond aan avond samen met haar geleerd
heeft. Mekayla zag er prachtig uit in haar
witte jurk en mooie witte haarband. Hans,
Anje, Cora, Jan en ik zijn heel trots op je,
net als je moeder Mirna en vader Riad. Heel
knap van je gedaan Mekayla, hartelijk
gefeliciteerd met je Eerste Heilige
Communie!

Ellen de Paauw




Laatste keer OK12+ van het seizoen
Vrijdag 24 juni zijn we met 10 van onze
tieners het Twiske in geweest om daar met
elkaar Levend Stratego te spelen. Bas
Mulder had de leiding en er waren twee
super fanatieke teams die tegen elkaar
moesten strijden.

Er werd gerend, gelachen en het was een
leuke avond. Voor een chipje en een
drankje werd ook gezorgd! Al met al een
mooi slot van het seizoen van OK12+.




Afscheid Kindernevendienst Geen Kidsweek maar Kidsochtend
Zondag 3 juli jl. hebben de oudste Met 9 kinderen hebben we rondom het
kinderen van de kindernevendienst thema ‘de regenboog’ een kidsochtend
afscheid genomen. Charlotte Sijmons, gevierd.

Matthias Klaver en Nathan van Eunengaan ~ We hebben geknutseld, geverfd, cakejes
in september naar hun nieuwe scholen, en koekjes versierd, en lekker buiten
respectievelijk het Clusius College, Over IJ  gespeeld. Het was echt een top-ochtend!
College en het Pascal College. In de kerk
gaan ze vanaf volgend jaar naar de
zoldergroep en OK 12+.

Om te zorgen dat we volgend jaar weer
een volledige Kidsweek kunnen houden,
zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen
meehelpen in de voorbereiding en/of
tijdens de week zelf als begeleiding van de
kids!

Meer info  hierover?  Mail naar
jeugdouderling@pglandsmeer.nl
Groetjes!

Aytin en Flora

Het was een prachtige dienst, en we
hebben de tieners nog beter leren kennen
door al hun mooie presentaties.

Ze kregen van ons een bijbel of liedboek
en een rugzakje met alles wat ze nodig
hebben op hun nieuwe pad!

We wensen Nathan, Charlotte en Matthias
heel veel succes toe in hun nieuwe
schooljaar!



Kinderpagina

Kijk 2ens naar deze plaatjes.

Zet een X bij de dingen waar jij bang voor bent. O

Kun jij rustig slapen als je bang bent? Deze jongen wel! O

Weet je waarom? Los de rebus op, dan weet je 0

waar hij aan denkt als hij bang is. o)

Je kunt het antwoord ook vinden in de Bijbel
in psalm 118 vers 6

7 Y
<

www bijbelidee.nl



Datum Tijd Activiteit

ledere dinsdag 10.00 Open kerk

ledere donderdag 14.00 Kinderkoor Joebilo

6 september 20.00 Christelijke meditatie
9 september 09.30 Leeskring Sacks

11 september 09.00 Ontbijt STARTZONDAG
13 september 08.45 Reisje Diaconie

16 september 17.30 Zincafé

20 september 19.30 Diaconie

27 september 20.00 Bijbelkring

29 september Leeskring ‘Thuis bij de vijand’
30 september Leeskring Sacks
Tenzij anders vermeld in Het Kruispunt




Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Aytin Goede

Diaken: Corry Stellema
Organist: Anje Rietberg

Koster: Aad Bakker

Kinderoppas en kindernevendienst

Predikant: Doopsgezinde voorganger
m.m.v. Oecumenische werkgroep
Koster Arie de Vries

Organist Simon Plemp

Kinderoppas en kindernevendienst

Predikant: Ds. Gerdien Neels
Ouderling: Marianne de Vries
Diaken: Gera Knibbe
Organist: Anje Rietberg
Koster: Ronald de Jongh

Kinderoppas en kindernevendienst

- <

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Flora Doeven

Diaken: Hannie Trenning
Organist: -

Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst

Predikant: Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling: Saskia Mulder

Diaken: Hans Sijmons
Organist: -

Koster: Jan Rijswijk

Kinderoppas en kindernevendienst




