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Morgen zal het vrede zijn 
Zal de zon je strelen 

 
Zal de wereld weer een speeltuin 

zijn en kun je rustig spelen. 
…. 

 
Maar al ben je uit de oorlog,  

gaat de oorlog ooit  
uit jou? 

 
 

 
 
Uit: A Christmas Passion 2023 
Tekst: Marco Borsato 
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En daar is dan een Wegwijzer vol van ‘overgangen’. We hebben 
het kerkelijk jaar afgesloten en zijn, met de tijd van Advent, 
gestart met een nieuw jaar, in de hoop dat het Licht dat we in 
deze donkere dagen begroeten, ook werkelijk mag uitstralen 
naar de duistere gebieden in onze wereld. We gaan straks de 
drempel over naar 2024. We laten het oude jaar los. Veel was 
daarin moeilijk, pijnlijk en zwaar. Maar er waren ook prachtige 
ervaringen, mooie ontmoetingen, helende gebaren en woorden. 

Laten we vooral die proberen op te slaan in onze hoofden en 
harten, zodat we goed toegerust een nieuw jaar kunnen ingaan. 
En dan is er nog een overgang van mij persoonlijk: ik heb de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, om het maar eens officieel 
te zeggen. Niet alleen voor mijzelf, ook voor de gemeente 
betekent dit dat er een nieuwe fase aanbreekt… 
en daarom van mij nu een verhaal in PersoonWijzer. 
Ds. Herrianne Allewijn 

 

 
Geboren in Delft, opgegroeid in Maasland, op de rand van het 
Westland, in een gezin met vijf kinderen, van wie ik de oudste 
ben. Mijn beide ouders kwamen uit Zeeland. Daar woont nog 
steeds een groot deel van de familie. In mijn jeugd ben ik vrijwel 
iedere vakantie gaan logeren in Zeeland. Het Zeeuwse land 
maakt deel uit van mijn ‘roots’: de zware klei, de geur van de uien 
op het land, de zomeravonden achterop de fiets terwijl het al 
donker werd en er een soort nevel kwam te liggen over het 
land…de bolussen, het mosselfeest in Yerseke, zwemmen in de 
Westerschelde, om maar een paar dingen te noemen. 
Maar met name ook de hele geschiedenis van de 
Watersnoodramp van 1953, die mijn beide ouders hebben 
meegemaakt, met ieder hun eigen verhaal daarbij… 
Muziek was altijd in ons huis aanwezig. Mijn vader was organist. 
En nadat ik als 7-jarige met blokfluitles was gestart, werd het tijd 
voor de piano. Jaren heb ik pianoles gehad van Koos Bons in 
Maassluis. En ernaast zong ik in het kinderkoor. Eenmaal aan het 
studeren heb ik zangles genomen. Een piano op een  
studentenkamer was geen optie. 
Na de middelbare school in Vlaardingen verhuisde ik naar 
Amsterdam voor een studie klassieke taal- en letterkunde aan de 
UvA. Echter: na twee jaar zag ik daar voor mezelf geen 
beroepsperspectief. Ik stapte over naar de theologie aan de UvA. 
Aanvankelijk koos ik voor de staatsopleiding en deed doctoraal 
examen, met als hoofdvak de wijsgerige ethiek.                 >> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoon Wijzer 



Persoon Wijzer 

4 

Ook deed ik bestuurservaring op in de universiteitsraad en het 
dagelijks bestuur van de theologische faculteit. Als vrijwilliger 
werd ik gevraagd bij het pastoraal team van ds Mans Miskotte, 
dat speciaal gericht was op mensen aan de rand van de kerk. 
Ik besloot ook nog de kerkelijke opleiding te gaan volgen. Twee 
jaar lang, zelf vanuit de Hervormde kerk, samen met studenten 
uit de Lutherse en Doopsgezinde kerken. Het samen optrekken 
met deze studenten heeft mijn blik op de kerk verruimd.  
In die jaren leerde ik Pieter Jan kennen, die aan de VU studeerde, 
zodat ook de Gereformeerde traditie meer in beeld kwam. En ik 
verdiepte me enige tijd in de antroposofie, met name in de 
Christengemeenschap. 
Vanuit de kerkelijke opleiding liep ik drie maanden stage in de 
Parkkerk, waar ooit ds Geelkerken gestaan had, en maakte zo 
kennis met de stroming van het Hersteld Verband. 
Na het afronden van de studie, intussen getrouwd en moeder 
van Gerlieke geworden, was mijn eerste werkplek de Goede 
Herderkerk in Alphen aan de Rijn. Een aanstelling voor een jaar.  
Vervolgens beroepen in de Streekgemeente ‘de Drieslag’, het 
gebied tussen Hoorn en Enkhuizen, waar nog twee andere 
collega’s werkten. Onze woonplaats werd Andijk. Een ruim huis 
met tuin, ongekende luxe na de etage 3 hoog in Amsterdam. 
Ruim 10 jaar mocht ik de gemeenten in de dorpen Bovenkarspel,   

Grootebroek, Andijk, Onderdijk en 
Wervershoof dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het was een bijzondere periode. Het werk was veelzijdig, met 
zoveel verschillende dorpen en drie kerkenraden (!).  Het was 
boeiend en leerzaam om in dit deel van Noord Holland te werken, 
waar de kerk niet zomaar een vanzelfsprekende plek heeft bij 
velen.  
Dierick en Stijn werden daar geboren. En we maakten er kennis 
met nieuwe gebruiken, zoals Sint Maarten en de jaarlijkse kermis, 
die daar een waar hoogtepunt is. 
Het was ook een periode van bouwen en verbouwen. Het kerkje 
in Andijk had geen bijruimte, zodat de kinderen er niet naar de 
kindernevendienst konden. Na een aantal acties is het gelukt een 
bijruimte te bouwen. In Grootebroek stond een monumentaal 
gebouw, dat gerestaureerd moest worden om het te kunnen 
gebruiken. Nu worden er weer diensten gehouden.  
Toen Pieter Jan werk kreeg aan de UvA, was het moment daar om 
te zien of we dichterbij Amsterdam konden gaan wonen. Dat 
betekende voor mij: solliciteren. En daar kwam de vacature van 
Landsmeer langs. Ik weet nog goed hoe ik dit dorp inreed voor 
het gesprek met de beroepingscommissie…..een lintdorp, net als 
Andijk…alleen zonder de directe nabijheid van het IJsselmeer. 
En daar begon de periode in Landsmeer. Aanvankelijk met 
verschillende collega’s samenwerkend. Uiteindelijk zonder 
directe collega… 
Daarover is nog veel meer te vertellen….maar dit verhaal is al 
lang genoeg…. 
Herrianne Allewijn 
 
PS. Toen ik begon als predikant moesten we bij de nascholing 
een foto inleveren. Ik had toen een foto op de fiets door de 
wijngaarden van Frankrijk. 
Deze foto is van afgelopen zomer,  
fietsend door de wijngaarden van Italië. 
 
Na jaren werken in de wijngaard laat ik die nu achter. 
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Dan op deze plek toch nog even een vooruitblik: de tijd van 
Advent is de tijd van wachten en vooruitkijken. Als je ergens op 
wacht is het goed om de tijd in de gaten te houden. Met de 
kinderen gaan we op weg naar het Kerstfeest met de vraag: weet 
jij hoe laat het is? 
Hoeveel dagen tel je in de dagen van Advent, voordat het 
Kerstfeest is? 
Er zijn verschillende stappen op de weg naar het Kerstfeest:  
Op 17 december is er de levendige kerststal ( levendig, omdat er 
geen levende dieren bij zijn, maar natuurlijk wel een os en een 
ezel in de stal, en een schaap). Tegelijk wordt er dan ook een 
kerstmarkt gehouden, waarvoor al vele handen aan het werk zijn. 
Dan is er de Adventsmaaltijd die de diaconie organiseert. 
En dan, jawel, de musical: a Christmas Passion. Daar kunt u Kerst 
beleven op een manier die nog niet eerder zo gebracht is…. 
 
Ga mee! Zet de stappen op de weg die ons brengt naar een 
wereld waarop de klok even stil staat. En hoor en zie over het 
Kind, geboren om mensen te laten ontdekken dat ieder mens 
beeld van God is…. 
Soms is dat te zien. Daar waar Liefde woont…Soms moet er hard 
gewerkt worden om iets van dat beeld van God op te graven.  
Maar als er iets duidelijk wordt op Kerst, dan is het, dat het Kind 
in ieder van ons nieuw geboren kan worden. Het Kind nodigt uit 
om samen op weg te gaan en stappen te zetten op een weg naar 
vrede tussen de mensen. Een ongelofelijke boodschap in de 
wereld van nu, zo lijkt het. Maar dat Kind voedt het geloof dat 
mogelijk is wat mensen niet voor mogelijk houden. 
Een geloof dat dit Kind ontvangen heeft van de Ene die met dit 
Kind gaat, de wereld door….  
Ds. Herrianne Allewijn 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Winterbos 
 

God laat de mensen niet meer los, 
Hij houdt ze vast van eeuw tot eeuw. 

Het is als in een winterbos 
de zwarte stammen van de sneeuw 

 
Als tekens van Gods grote trouw: 
het duister heeft een witte grond 
en in het land van leed en rouw 

glanst het geheim van Gods verbond. 
 

Want alles wat God ooit begon 
dat rondt Hij af als een gedicht. 

Kijk, in de donkere horizon 
achter de bomen wordt het licht. 

 
 
 

Jan Willem Schulte Nordholt 
Uit: Een wankel evenwicht (1986) 
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Zondag 3 december, eerste zondag van 
Advent 
Kleur: paars 
Jesaja 63, 19b-64, 9 
Marcus 13, 24-37 
Thema: hij komt! 
Dienst met de kinderen. 
Weet jij hoe laat het is? Je kunt op de klok 
of op je horloge kijken om daarachter te 
komen. Maar er zijn ook mensen die op 
andere dingen letten of de tijd al bijna 
aangebroken is waarop er iets bijzonders 
gaat gebeuren. De Bijbelverhalen van deze 
periode laten zien hoe mensen met een 
vooruitziende blik hebben uitgekeken 
naar de komst van Jezus… 
 
Zondag 10 december, 2e van de Advent 
Kleur: paars 
Jesaja 40, 1-11 
Johannes 1, 19-28 
Johannes de Doper 
doopt mensen in de 
Jordaan. Vanuit 
Jeruzalem komen 
priesters aan hem vragen 
wie hij is. Johannes 
vertelt dat hij niet de 
Messias is, en ook niet 
Elia of de profeet. Hij is 
een stem die roept in de 
woestijn: ‘Maak de weg 
van de Heer recht!’ 
Johannes vertelt ook dat 
na hem iemand komt die 
groter is dan hij. 
 

Zondag 17 december, 3e van de Advent 
Kleur: roze of paars 
Jesaja 65, 17-25 
Johannes 3, 22-30 
Een tijd om te juichen. Jesaja vertelt over 
een tijd die komt: Jeruzalem wordt een 
vrolijke stad. De mensen zullen er gelukkig 
zijn en er zal geen strijd meer zijn. Zelfs een 
wolf en een lam zullen samen in de wei 
liggen. 
 
Zondag 24 december, 4e van de Advent 
Kleur: paars 
2 Samuël 7, 4-16 
Lucas 1, 26-38 
Het begint. De engel Gabriël vertelt aan 
Maria dat ze de moeder van Jezus zal 
worden. 
 
 

Zondag 24 december, Kerstnacht 
Kleur: wit 
Jesaja 8, 23b-9,7 
Lucas 2, 1-20 
Een bijzondere avond en nacht: in de stilte 
ontwikkelt zich nieuw leven. Het wordt 
maar door weinigen opgemerkt. Maar de 
kring van mensen die dit nieuwe leven een 
plaats geven in hun eigen bestaan wordt 
steeds groter…in deze viering komen 
verschillende liederen terug uit de musical 
die dan net is uitgevoerd… 
 
Maandag 25 december, eerste Kerstdag 
Kleur: wit 
Jesaja 52, 7-10 
Johannes 1, 1-14 (of Lucas 2, 1-20. De 
kinderen gaan met Lucas aan de slag) 
Jezus is geboren. Jezus wordt geboren in 
een stal in Betlehem. Herders in het veld 

zijn de eersten die 
ervan horen. 
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Zondag 31 december, zondag na Kerst 
Kleur: wit 
Jesaja 61, 10-62,3 
Lucas 2, 33-40 
Het wonderlijke kind. Jozef en Maria gaan 
met Jezus naar de tempel. Daar 
ontmoeten ze Simeon, een vrome man die 
weet dat hij niet zal sterven voordat hij de 
Messias gezien heeft. Ook Hanna is er, een 
oude vrouw die elke dag God dient in de 
tempel. Ook zij herkent in Jezus een 
bijzonder kind. 
 
Zondag 31 december, Oudejaarsavond 
Kleur: wit 
Numeri 6, 22-27 
Lucas 2, 21 
Voordat de klok richting middernacht 
gaat, is er een moment in de kerk om terug 
te blikken op het afgelopen jaar en vooruit 
te zien naar wat komt. We mogen het 
nieuwe jaar ingaan onder de vleugels van 
de Eeuwige, die ons beschermt en 
opvangt, zoals een adelaar de jongen 
opvangt als zij leren vliegen en de wereld 
intrekken… 
Daarbij mogen we ons gekend weten, bij 
de naam geroepen, zoals jezus bij de naam 
geroepen werd toen hij in de tempel 
gebracht werd door zijn ouders. 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 7 januari, Epifanie 
Kleur: wit 
Jesaja 60, 1-6 
Matteüs 2, 1-12 
Nieuwjaarsbegroeting 
Een nieuw jaar ligt voor ons. We gaan met 
de wijzen op pad, op zoek naar wat ons 
kan sterken dit komende jaar en wat ons 
inzicht geeft en ons doet groeien. Het Kind 
dat de wijzen vinden zal spoedig groter 
worden en laten zien hoe mensen hun 
leven kunnen verrijken, niet door letterlijk 
schatten te verzamelen op aarde, maar 
door je te verbinden met anderen en te 
bouwen aan een plaats waar het goed is 
om samen te wonen… 
 

Zondag 14 januari, 2e na Epifanie 
Kleur: wit 
Jesaja 62, 1-5 
Johannes 2, 1-11 
Afscheid ds Herrianne Allewijn 
De bruiloft van Kana staat centraal in deze 
dienst. Een feest, waarop in het 
verborgene bijzondere dingen gebeuren, 
waardoor het feest niet wordt verstoord. 
Een bekend verhaal, waarin toch telkens 
weer nieuwe dingen oplichten…. 
 
Zondag 21 januari, 3e na Epifanie 
Kleur: groen 
1 Samuël 3, 1-10 
Marcus 1, 14-20 
Oecumenische dienst 
De eerste leerlingen van Jezus worden 
geroepen: Kom tot Mij, zo klinkt het. En 
meteen lieten de eerste leerlingen los waar 
ze mee bezig waren en ze volgden Jezus. 
Het lijkt zo simpel: er is een taak te 
vervullen, er wordt een beroep op je 
gedaan, en je aarzelt niet, maar neemt die 
taak meteen op je. In onze dagen is het 
minder vanzelfsprekend. En daar zijn ook 
redenen voor….. 
 
 
<  
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en dan de laatste  
UIT HET GRUTTOLAANTJE 
Het is een vreemde gewaarwording om 
dan op een bepaalde datum te gaan horen 
bij een ander deel van de bevolking: de 
pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. 
Tot nog toe is de ervaring nog niet veel 
anders, eerlijkgezegd. Op het moment dat 
ik dit schrijf is de agenda behoorlijk gevuld 
en is er niet het gevoel dat er veel meer 
ruimte is dan anders. Dat gaat komen, 
ongetwijfeld. En het zal voor mij ook een 
tijd zijn om terug te kijken en stil te staan 
bij wat er allemaal achter mij ligt. 
In een volgende wegwijzer daarover 
wellicht nog wat meer, als ik toch in een 
andere fase terecht ben gekomen. En als 
het officiële afscheid achter de rug is. 
Wat mij, en velen van u ongetwijfeld ook, 
bezig houdt, zijn de grote conflicten die er 
in onze wereld spelen. Wat kan het 
verlangen naar vrede en heelheid 
daarmee groeien. En hoe moeilijk is het 
om de hoop levend te houden voor 
mensen die zoveel pijn en ellende 
meemaken. De conflicten reiken tot in 
onze samenleving. Als het gaat om 
Oekraïne, dan zijn zij onder ons, die de 
oorlog zijn ontvlucht. En als het gaat om 
Palestina en Israël, dan zijn er zovelen die 
op de een of andere manier verbonden 
zijn met wat daar gebeurt.  
Simpele oplossingen zijn er niet.  
We kunnen ons hier verdiepen in de 
achtergronden, zoals in de oecumenische 
leeskring. We kunnen elkaar ontmoeten, 
bijvoorbeeld bij eet en ontmoet, of in een 
andere bijeenkomst. 

Daarin blijft rabbijn Avraham Soetendorp 
iemand die ons voorgaat op een weg, die 
de ander de hand reikt. Elkaar bevragen, 
elkaar onder kritiek stellen, dat hoort 
daarbij. Maar ook: elkaar blijven 
ontmoeten… 
We gaan op weg naar Kerst: daar vieren we 
in onze christelijke traditie dat de 
Vredesvorst op aarde gekomen is. vrede 
lijkt ver te zoeken. En toch: we moeten het 
verlangen naar vrede blijven voeden.  
Die boodschap komt ook terug in A 
CHRISTMAS PASSION.  
Er wordt hard geoefend om deze musical 
een succes te maken. En vooral: een 
bijzondere beleving… 
Van harte uitgenodigd! 
Ds Herrianne Allewijn 
 
 
 
 

Schrijfactie Amnesty International  
Ieder jaar in 
december 
organiseert 
Amnesty 
international 
de Write for Rights actie voor mensen die 
onterecht vastzitten of worden bedreigd 
vanwege hun werk, mening of om wie ze 
zijn. Er worden dan honderdduizenden 
brieven naar koningen, ministers en 
presidenten gestuurd waarin gevraagd 
een einde te maken aan onrecht. Deze 
internationale actie levert elk jaar succes 
op. Activisten komen vrij, discriminatie 
stopt, daders worden berecht. 
Ook onze kerk wil dit jaar meedoen. We 
nodigen daarom iedereen uit om op 
zaterdag 9 december tussen 13.00 en 
16.00 in de Voorhof mee te doen aan deze 
schrijfactie.   
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LEVENDIGE KERSTSTAL 
Kom allemaal zondag 17 december naar 
de levendige kerststal, van 12:00 -16:00uur 
in Het Kruispunt. Er is een kerstmarkt. Je 
kan je verkleden als engel, herder, Jozef en 
Maria. Er kan ook gefiguurzaagd en 
geknutseld worden. Dit alles onder het 
genot van warme chocomel, limonade en 
voor de volwassenen warme glühwein. Er 
is ook zelfgemaakt gebak. 
 
Tweede kerstdag: koffie en kerstlunch 
Ook deze dinsdagochtend is Het Kruispunt 
open!  
U bent van harte welkom om een kopje   
koffie of thee te drinken, met natuurlijk iets 
lekkers erbij. We maken er een gezellige 
ochtend van! Iedereen is welkom en u kunt 
gewoon binnen lopen.  
Voor (klein)kinderen is er speelgoed. 

 
Om 12 uur is er een kerstlunch die door 
Jannica en Paul bereid wordt. Na afloop is 
er een collecte voor Kinderen in de knel, 
van Kerk in Actie.  
Voor de kerstlunch graag even aanmelden 
bij Jannica 0610828651 of Petra 
0628339814.  
Iedereen uit het dorp is welkom en zeker 
ook de alleengaanden in Landsmeer. 
Namens diaconie en pastoraat, 
Jannica Visscher en Petra Tasseron 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING! 
Met gepaste trots en voorzien van een 
lichte spanning presenteert de PKN-
gemeente Landsmeer aan u  
“A Christmas Passion”. 
Het kerstverhaal wordt middels bekende 
en minder bekende passages uit de bijbel 
aan u verteld en uitgebeeld. Dit wordt 
afgewisseld met live gezongen (solisten en 
koor) en gespeelde muziek. We maken 
gebruik van - zoals bekend in dit concept- 
Nederlandstalige nummers die, geplaatst 
in deze nieuwe context, de emoties en 
verhaallijnen extra accentueren waardoor 
u van het begin tot het eind geboeid zal 
blijven. Als u zich afvraagt wat De Dijk, 
Maan en Herman van Veen allemaal te 
melden hebben moet u zeker komen. 
We nemen u mee aan de hand van Jozef 
en Maria die natuurlijk ook een leven 
samen kenden voordat Jezus geboren 
was. Van het prille geluk tot en met de 
heftige dilemma’s die hun ten deel vielen.  
We nemen u mee op reis in een 
eeuwenoud verhaal voorzien van allemaal 
hedendaagse accenten. 
U hoeft ook zeker niet de hele tijd stil te 
zitten want enige muzikale participatie 
wordt op prijs gesteld. 
 
U kunt kaarten á €13,50 reserveren voor 
vrijdag 22 december en zaterdag 23 
december. 
De voorstelling vindt plaats in het 
Kruispunt (Calkoenstraat 12a) Landsmeer. 
Zaal open 19:30u; aanvang show 20:00u. 
Tijdens de pauze en na afloop kunt u 
gezellig wat aan de bar komen drinken.  
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Verslag kerkenraad november 2023 
Vóór Flora de vergadering kan openen 
trakteert Herrianne op gebak. Dit is n.l. 
haar laatste ‘gewone’ 
kerkenraadsvergadering als dominee van 
de PG Landsmeer. Als opening leest 
Herrianne een stukje uit Kerk en Woord 
over de 3e assemblee van de Lutherse 
Wereldfederatie. Ook de PKN is daarbij 
vertegenwoordigd. Het thema is: Één 
Lichaam, één Geest, één Hoop.  
De ingekomen stukken worden 
behandeld, evenals de notulen, de 
ingediende namen voor ‘vrijwilliger van 
het jaar’ (gemeente Landsmeer), de 
voortgang in het instellen van een 
vertrouwenspersoon, de komende 
kerkdiensten’, en hoe om te gaan met de 
nieuw ontstane situatie nu Herrianne met 
emeritaat gaat en wij als ‘vacante 
gemeente’ verder gaan.  
Wat dat laatste betreft: er gaat nogal wat 
veranderen. Veel moeten we nu zelf doen. 
Zo wordt vanuit de PKN vertrekkend 
predikanten dringend ontraden zich nog 
met hun ‘oude’ gemeente te bemoeien 
(Herrianne zal uitsluitend op verzoek 
crisispastoraat cq stervensbegeleiding op 
zich nemen). Daarom zal het e-mailadres 
dominee@pglandsmeer.nl niet meer 
worden opgenomen in het colofon van De 
Wegwijzer en op de website. Ook de 
redactie van De Wegwijzer zal haar node 
missen, want Herrianne leverde veel kopij 
aan. Intern wordt hier hard aan gewerkt, 
personen worden/zijn aangezocht kopij in 
te leveren als ‘Meeleven’, ‘Bij de diensten’,  
 

‘Om te beginnen’, en ‘Ter overweging’.  
Gelukkig heeft onze preekregelaar Hannie 
Trenning het preekrooster voor de eerste 
helft van 2024 rond - helaas op Witte 
Donderdag (een Avondmaalsdienst) na. 
De werkgroep Liturgie en Eredienst zal 
zich meer in moeten zetten rond de 
planning van Avondmaal en de 
medewerking van bijvoorbeeld een koor 
in de dienst: dat moet allemaal worden 
afgestemd met en/of op de gastpredikant.  
Beroepingscommissie  
en wat daar bij komt kijken 
Het is natuurlijk de bedoeling dat er na het 
vertrek van Herrianne een opvolger komt. 
De aangezochte leden van de 
beroepingscommissie hebben allen 
positief gereageerd en zijn in de dienst van 
5 november aan u voorgesteld: Joost 
Oortwijn, Hannie Been, Merel Brouwer, 
Lotan Bierdrager, Harry Kruizenga, David 
Knibbe (voorzitter) en Aytin Goede  

“We kijken er naar uit om met elkaar de 
opvolger van Herrianne te vinden” 

Op de extra kerkenraadsvergadering van 
11 november ‘s morgens zijn ze officieel 
geïnstalleerd. Het echte werk laat nog 
even op zich wachten, want eerst moet er 
groen licht worden gegeven vanuit het 
CCBB (het Classicaal College voor 
Behandeling van Beheerszaken). En daar 
ligt een probleempje…..  Geld. 
Wat is er aan de hand?  Probleem voor het 
CvK is dat wij een krimpende gemeente 
zijn en dat derhalve de inkomsten uit 
‘levend geld’ (de vrijwillige bijdragen) 
terug lopen. De beleggingen en ‘stenen’ 
van het CvK tellen daarbij niet mee (en ook 
niet de diaconale gelden). In een gesprek 
met vertegenwoordigers van dat CCBB op 
donderdag 9 november bleek dat onze 
financiële situatie slechts een formatie van 
50% toelaat. Om de gewenste formatie 
van 67% te realiseren is meer geld nodig. 
Het tekort op de meerjarenbegroting 
bedraagt over een periode van acht jaar 

twee à tweeëneenhalve ton. Ten 
einde de gewenste 
solvabiliteitsverklaring voor 67% 
te verkrijgen moet er dus extra 
geld worden ‘gevonden’ in de 
vorm van schriftelijk toegezegde 
extra bijdragen van minstens 
€25000 per jaar of een eveneens 
schriftelijke garantstelling of 
toegezegd legaat ter hoogte van 
minstens twee ton. Wie voelt 
zich aangesproken? 
Jan Rijswijk, scriba 
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Afscheid van Herrianne. 
Op 26 november is de laatste officiële 
kerkdienst geweest van Herrianne. 
Omdat dit een beladen dienst is geweest 
(waarbij de overledenen van het 
afgelopen jaar werden herdacht) is er in 
overleg met Herrianne besloten om begin 
januari het officiële afscheid te vieren. 
Op vrijdag 12 januari 2024 zal er een 
feestavond aangeboden worden, die 
grotendeels door de gemeenteleden 
wordt georganiseerd. Als u een bijdrage 
tijdens deze avond wilt doen, in de vorm 
van een toespraak, gedicht of muziekstuk, 
dan horen we dat graag van u. 
Zondag 14 januari zal tijdens de dienst 
officieel afscheid worden genomen. 
Voor beide bijeenkomsten bent u van 
harte uitgenodigd. Een financiële bijdrage 
voor het afscheidscadeau blijft nog steeds 
welkom. Graag overmaken op rek nr NL88 
RABO 0334401739 Protestantse 
Gemeente Landsmeer o.v.v. Cadeau 
Herrianne. 
Wilt u voor de feestavond worden 
opgehaald, dan kunt u dit via de 
autodienst: Gera Knibbe, T:06-44716818 
doorgeven. 
Aad Bakker 
 
 
Opbrengst collecten 
Oktober t/m 5 november  
(inclusief de Elvisdienst) totaal € 906,55 
Hans Klaasen 
 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan 
In januari doet onze gemeente mee aan de 
Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u als kerkleden om 
een financiële bijdrage vragen, zodat we 
ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk 
voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Want 
ook in de toekomst willen we samen kerk-
zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis 
zijn voor mensen die verdieping en 
ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor zich 
hebben.  
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want 
als kerk krijgen we geen subsidie. De 
financiële bijdrage van onze leden is 
noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze gemeenteleden 
ieder jaar om een bijdrage vragen.  
 

 
 

Tussen 13 en 27 januari ontvangt u 
daarom een brief met het verzoek om bij 
te dragen. We hopen dat we weer op u 
mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan 
de kerk van waarde blijven voor al haar 
leden en plannen maken voor de 
toekomst. Recentelijk heeft u kunnen 
vernemen dat we de komende jaren veel 
geld (€200.000 voor de komende 8 jaar) 
tekort komen om een toekomstige 
dominee te benoemen voor een gelijke 
aanstelling zoals Herrianne dat de 
afgelopen jaren heeft gehad. 
Door vandaag te geven, kan de kerk 
blijven doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat. 
Op naar de kerk van morgen!  
 
Onze kerk schoonhouden.  
Ons kerkgebouw wordt intensief gebruikt 
en dat is fijn. Maar het moet natuurlijk ook 
schoon blijven. 
Elke week is er een enthousiast team bezig 
onze kerk schoon te houden. Maar 
hiervoor kunnen we nog meer mensen 
gebruiken. 
Dit is dan ook een oproep aan u allen, aan 
jou, kom help mee ons kerkgebouw 
schoon te houden. Eens in de 4 weken sta 
je op het rooster. (Hoe meer mensen zich 
aanmelden, hoe minder vaak je op het 
rooster staat.) 
Kom je erbij dat zou heel fijn zijn.  
Opgeven of meer informatie kan bij Cor 
Knibbe. 
Namens de schoonmakers, 
Ank de Cleen 
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10 december: Werelddiaconaat 
kinderen in de knel Myanmar 
Als gevolg van de langdurige conflicten in 
het Zuidoost-Aziatische land Myanmar 
(Birma) zijn veel inwoners over de grens 
met buurland Thailand gevlucht. Alleen al 
in Mae Sot en omgeving verblijven naar 
schatting 250.000 Birmese migranten en 
hun gezinnen. 
Met steun van Kerk in Actie worden 
kwetsbare kinderen en jongeren 
opgevangen en krijgen ze verzorging en 
scholing. Kinderen zonder 
identiteitspapieren krijgen een 
geboortebewijs, want zonder registratie 
bestaat een kind feitelijk niet en komen de 
basismensenrechten van kinderen in 
gevaar! Ze hebben geen recht op 
onderwijs, gezondheidszorg, en de risico’s 
op uitbuiting en misbruik zijn groter. 
Kinderen worden bewust gemaakt van 
hun (mensen)rechten en zijn zo op de 
toekomst voorbereid. 
 
17 december: Hulp en perspectief voor 
mensen zonder papieren 
In Nederland verblijven enkele 
tienduizenden migranten zonder 
verblijfsvergunning en geldige papieren. 
Zij hebben nauwelijks rechten en leven 
vaak onder moeilijke omstandigheden. 
Ze mogen niet werken en hebben geen 
recht op sociale voorzieningen. 
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke 
initiatieven zoals de Pauluskerk in 
Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het 
Wereldhuis in Amsterdam,  

die ongedocumenteerden helpen met 
informatie, advies en scholing. Maar ze 
kunnen er ook terecht voor een warme 
maaltijd, worden geholpen met 
ingewikkelde post en als er een medisch 
probleem is.  
 
24 december: KerstChallenge 
Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de 
wijzen… Het kerstverhaal kent talloze 
personages, die elk op hun eigen manier, 
met hun eigen gedachten en gevoelens, in 
het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, 
een spel van de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in 
de huid van deze personages uit het 
verhaal. 
 
Maar liefst zesduizend jongeren doen hier 
elk jaar aan mee en ontdekken zo meer 
over de Bijbel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 december: Help kinderen in 
Oekraïne de oorlog door 
Veiligheid, stabiliteit en psychosociale 
ondersteuning. Dat wil Kerk in Actie 
bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de 
jarenlange contacten met Oekraïense 
kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het 
hele land. Kinderen krijgen een veilige plek 
om te spelen, psychosociale hulp om 
mentaal gezond te blijven en Oekraïense 
gezinnen ontvangen voedsel- en 
zadenpakketten, zodat ze toch eten op 
tafel hebben.  
 
31 december: Collecte voor onze eigen 
gemeente 
In deze dienst is de collecte voor onze 
eigen gemeente. 
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7 januari: Stichting Samen is niet alleen                                                                                        
Wist u dat maar liefst 1 op de 5 mensen in 
Amsterdam in armoede leeft? Deze 
mensen hebben niet genoeg geld om 
kleren, eten en drinken te kopen. Kortom 
om zich van de eerste levensbehoeften te 
voorzien. Armoede is echter meer dan een 
gebrek aan financiële middelen, het heeft 
ook invloed op het sociale leven. Mensen 
schamen zich, eten ongezonder, kunnen 
hun kinderen niet geven wat ze verdienen 
en raken in een sociaal isolement. 
Stichting Samen is niet alleen (SINA) houdt 
zich bezig met armoedebestrijding in 
Amsterdam. Zij richten zich op mensen die 
onder of nabij de armoedegrens leven.  
Doel is om hen op verschillende manieren 
beter inzicht te geven in hun eigen kunnen 
en hen zelfredzamer te maken zodat zij 
(weer) deel kunnen uitmaken van de 
maatschappij. 
 
14 januari: Samen tegen armoede 
Armoede is een groeiend probleem in 
Nederland: een miljoen mensen kan de 
eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met 
de actie Samen tegen armoede staan 
kerkelijke gemeenten op tegen armoede 
in Nederland. De acute nood wordt 
bestreden door het inzamelen van  
voedselpakketten voor de Voedselbank. 
Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie 
samen met SchuldHulpMaatje om mensen 
te helpen uit schulden te komen of te 
voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 
 
21 januari:  Oecumenische dienst  
met eigen collectedoel 

Persoon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startfeest/startzondag 
Helemaal vergeten om nog deze mooie 
dag met u te delen. We zijn zondag 10 
september begonnen met een heerlijk 
ontbijt. Daarna hadden we een mooie 
kerkdienst. Bij het koffie-en theedrinken 
waren er een heleboel zelfgebakken 
taarten. Keuze was reuze!!  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na al dat lekkers was een superleuke 
speurtocht met allemaal leuke 
opdrachten, zoals; puzzel maken, kingspel, 
selfie van de groep maken, etc. 
Als afsluiting heerlijk broodje knakworst 
en soep gegeten. 
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Sint-Maarten 
Wat een gezellige middag/avond in de 
Voorhof. Er kwamen 19 kinderen en wel 17 
ouders/oma’s soep en natuurlijk 
pannenkoeken eten!!!! 
Wat was het lekker. Na de pannenkoeken 
en de soep hebben wij het lichtje van onze 
lampionnen aangezet en hebben we in de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kerkzaal naar het Sint-Maarten verhaal 
geluisterd. We hebben ook Sint-Maarten 
liedjes gezongen. Ze kregen allemaal een 
mandarijn en een lichtje mee.  
Tot 19:00 uur zijn er nog 30 kinderen langs 
geweest om voor ons te zingen. Natuurlijk 
willen we onze pannenkoekenbakkers en 
soepmaker bedanken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandelaars 
Met de knutselclub hebben wij weer de 
kandelaars gemaakt voor de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar.  
Wat zijn de kinderen toch altijd 
enthousiast. 
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KERSTVERHAAL 
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad 
Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een 
man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje 
heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: “Gegroet Maria, 
je bent begenadigd, de Heer is met je.” Ze schrok hevig bij het 
horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te 
betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: “Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger 
worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal 
een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David 
geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning 
zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 
koningschap zal geen einde komen.”  
Maria vroeg aan de engel: “Hoe zal dat 
gebeuren? Ik heb immers nog nooit 
gemeenschap met een man gehad.” De 
engel antwoordde: “De heilige Geest 
zal over je komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal je als een schaduw 
bedekken. Daarom zal het kind dat 
geboren wordt, heilig worden 
genoemd en Zoon van God. Luister, 
ook je familielid Elisabet is zwanger van 
een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men 
haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.” Maria zei: “De 
Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” 
Daarna liet de engel haar weer alleen. 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste 
volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over 
Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder 
naar de plaats waar hij vandaan kwam.  
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad 
van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 

om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande 
vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van 
haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf 
van de stad. 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, 
ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van 
de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht 
van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 
“Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 
hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad 

van David voor jullie een redder 
geboren. Hij is de messias, de messias, 
de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: 
jullie zullen een pasgeboren kind 
vinden dat in een doek gewikkeld in een 
voederbak ligt.” En plotseling voegde 
zich bij de engel een groot hemels leger 
dat God prees met de woorden: “Eer aan 
God in de hoogste hemel en vrede op 
aarde voor alle mensen die hij liefheeft.” 
Toen de engelen waren teruggegaan 
naar de hemel, zeiden de herders tegen 
elkaar: “Laten we naar Betlehem gaan 

om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons 
bekend heeft gemaakt.” Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze 
het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders 
tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar 
hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze 
God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 
hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen 
verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam 
Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van 
zijn moeder was ontvangen.



Kinderpagina 

16 

< 
 
 
>



Activiteiten agenda 

17 

 Datum Tijd Activiteit 
Iedere dinsdag 10.00 Open kerk 
Iedere donderdag 14.00 Kinderkoor Joebilo 
5 december 14.00  Oecumenische leeskring  

Bijbellezen Walter Bruegemann 
7 december 16.00 Troostcafé, De Vermaning 
9 december 13.00 Schrijfactie Amnesty International 
12 december 14.00 Oecumenische leeskring 
 14.00 Kerkenraad 
 20.00 Christelijke meditatie 
17 december 12.00 Levendige Kerststal 
19 december 15.30 Adventsviering 
22 december 20.00 A Christmas Passion 
23 december 20.00 A Christmas Passion 
4 januari 16.00 Troostcafé, De Vermaning 
9 januari 14.00 Kerkenraad 
12 januari 19.30 Inloop Afscheid Herrianne 
16 januari 20.00 Diaconie 
 20.00 Christelijke meditatie 
  Leeskring Jonathan Sacks gaat komende tijd nog door.  

Datum nog onbekent 
  Geef aub alle activiteiten door. 
  Tenzij anders vermeld in Het Kruispunt 
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Zondag 10 december om 10.00 uur-tweede Advent 
Predikant: Pastor Cor Ofman 
Ouderling: Anneke Goede 
Diaken: Harry Kruizenga 
Organist: Anje Rietberg 
Koster: Jan Rijswijk 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 17 december om 10.00 uur – derde advent 
Predikant: Ds. Piet van Veelen 
Ouderling: Marianne de Vries 
Diaken: Gera Knibbe 
Organist: Pieter-Jan Aartsen 
Koster: Aad Bakker 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 24 december om 10.00 uur – vierde advent 
Predikant:  Ds. Trinus Hibma 
Ouderling: 
Diaken: 

Aytin Goede 
Hans Sijmons 

Organist: Simon Plemp 
Koster: Ine van Brenk 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 24 december om 20.30 uur - Kerstnachtdienst 
m.m.v. Kerstcommissie 
  
Koster: Jan Rijswijk 
  
  
 

Zondag 25 december om 10.00 uur - Kerstmorgen 
Predikant:  Ds. Bart Stobbelaar 
Ouderling: Saskia Mulder 
Diaken: Jannica Visscher 
Organist: Pieter-Jan Aartsen/Anje Rietberg? 
Koster: Aad Bakker 
Kinderoppas en kindernevendienst 

Zondag 31 december om 10.00 uur 
Predikant:  Ds. Piet van Veen 
Ouderling: Flora Doeven 
Diaken: Peter Heemeijer 
Organist: Simon Plemp? 
Koster: Ronald de Jongh 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

 

Zondag 31 december om 19.00 uur – Oudejaarsdienst 
Predikant:  Ds. Bas van der Bent 
Ouderling: Aytin Goede 
Diaken: Hannie Trenning 
Organist: Simon Plemp? 
Koster: Aytin Goede 
 
  

Zondag 7 januari om 10.00 uur 
Predikant: Ds. Maarten Kruimer 
Ouderling: Anneke Goede 
Diaken: Gera Knibbe 
Organist:  
Koster: Jan Rijswijk 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 14 januari om 10.00 uur – Afscheidsdienst 
Predikant: Ds. Herrianne Allewijn 
Ouderling: Flora Doeven 
Diaken: Jannica Visscher 
Organist:  
Koster: Aad Bakker 
Zoldergroep,  kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 21 januari om 10.00 uur – Oecumenische dienst  
Het Kruispunt 
M.m.v: 
Koster: 

Oecumenische werkgroep 
Jan Rijswijk 

kinderoppas en kindernevendienst 
 
 

 


