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PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER - DE WEGWIJZER 
Abonnementsprijs is  €15,00 per jaar.  
IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer 
 

De volgende Wegwijzer verschijnt rond 31 maart 2024 en beslaat  
een periode van 5 weken. (inhoud loopt tot 12 mei) 
U kunt de kopij inleveren tot uiterlijk 5 febr. 2024 
of in de brievenbus bij Het Kruispunt. 
 

Hoofdredactie Wegwijzer: wegwijzer@pglandsmeer.nl 
mw. Cora Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 06 44779709 
mw. Saskia Mulder-Visser, Zwaansburg 7, T: 06 13542863 
Distributie: dhr. Jelle Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187 
 

HET KRUISPUNT  -  www.pglandsmeer.nl 
Calkoenstraat 12a, 1121 XB Landsmeer T: 4821402 / 06 519 02666 
 

Beheerders kerk: beheerder@pglandsmeer.nl 
mw. Aytin Goede, Dorpsstraat 8, T: 06 519 02666 
mw. Anneke van Zanten, Radboud 11, T: 06 34014205 
 

Predikant: Vacant 
 

Preses: preses@pglandsmeer.nl 
mw. Flora Doeven, Noordeinde 145, 1121AK, T: 06 425 37107 
 

Scriba: scriba@pglandsmeer.nl 
Dhr. Jan Rijswijk, Dorpsstraat 53, 1121 BV, T. 4825381 
 

Pastoraal team: pastoraat@pglandsmeer.nl  
Voorzitter: mw. Petra Tasseron, Landsmeerderdijk 145,1035 PT. T: 06 283 39814  
Cobie Beenhakker T: 4821258, Anniek Goede T: 6312650,  
Joke Grevenstuk T: 4821181, Hanny de Jong T: 4823622,  
Joost Oortwijn T: 6837565, Cora Rijswijk T: 4825381, Mieske Slik T: 4824733, 
Marianne de Vries-de Gier T: 06 120 56475,  
Marianne de Vries-Nugteren T: 06 465 23019, Wendy Zoutendijk T: 4826753 
 

College van Kerkrentmeesters: cvk@pglandsmeer.nl 
Secretariaat: mw. Ank de Cleen, Dr. M.L.Kingstraat 31, 1121 CR, T: 4822673 
 

Giften, Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift: 
Penningmeester: dhr. Hans Klaasen, Schoolstraat 16, 1127 PZ Den Ilp, T: 4824166  
of stuur een e-mail naar: penningmeester@pglandsmeer.nl 
Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,- (ovv Collectebonnen) 
Financiële bijdragen: NL86 RABO 0334401739 tnv Protestantse Gemeente 
Landsmeer 
  
Kerkelijk bureau: kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl 
mw. Anneke van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, 1121 HS, T: 4826128 
 

Diaconie: diaconie@pglandsmeer.nl 
Secretariaat: mw. Hannie Trenning, Roerdompstr. 18, 1121 NB, T: 020-4824112 
Financiële bijdragen: NL73 RABO 0334433983 tnv Diaconie Landsmeer 
 

Autodienst: Gera Knibbe, T: 06-44716818 
   

Oecumenisch beraad: 
Penningmeester: mw. Corry Stellema-van Leeuwen, Robinsonhaven 20,  
T: 3378400. Bankrek.: NL84 RABO 0334 4264 13 tnv Oecumenisch Beraad 
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Voor ons ligt de eerste wegwijzer van 2024, voor u allen natuurlijk 
de allerbeste wensen voor dit jaar. We hebben een gezellig 
periode achter ons met de Christmas Passion, wat was dit mooi 
om met elkaar te doen. Prachtig om te zien waar een kleine 
gemeente groot in kan zijn. De eerste wegwijzer zonder de input 

van de dominee. Alle taken hebben we zo goed als kan verdeeld. 
Het is even wennen voor iedereen, samen komen we er wel, veel 
leesplezier! 
 
Saskia Mulder 

 

 
 Mijn naam is 
Esmeralda Stokman, ik 
ben 47 jaar en ik ben 
geboren in 
Vijfhuizen. Toen ik een 
aantal maanden oud 
was, zijn we naar 
Hoofddorp verhuisd 
vanwege het werk van 
mijn vader en omdat 
mijn oudste zus naar 
de kleuterschool ging.  
 
 

 
Nu woon ik al 14 jaar in een eengezinswoning in Hoofddorp. 
Op 22 en 23 december 2023 speelde ik Mattheus, de evangelist 
in The Christmas Passion. Dus het kan zijn dat jullie mij daar voor 
het eerst hebben gezien. Via mijn vriend Klaas-Jan Hammer 
kwam ik in contact met deze leuke mogelijkheid. Ik vond het 
ontzettend gaaf om met zoveel enthousiaste spelers zoiets 
moois te kunnen maken. 
Klaas-Jan en ik zien elkaar een aantal keer per week en dan verzin 
ik altijd leuke dingen om te doen: naar theater, afspreken met 
mijn vele vrienden, musea bezoeken, spelletjesavonden, 
lunchen, vakanties, 

wandelen, saunabezoek, bioscoop, uit eten, etc. 
Een aantal keer per week train ik in het zwembad en regelmatig 
heb ik dan ook zwemwedstrijden. 1 keer in de maand heb ik een 
bowlingwedstrijd en ik mag tot 30 meter diep diepzeeduiken. En 
ik vind het leuk om te zeilen en ik wil ook weer eens op 
skivakantie. 
Eigenlijk heb ik 3 banen: Ik ben leerkracht en ik geef een aantal 
dagen per week les op een school voor dove en slechthorende 
basisschoolkinderen, ik ben thuiskapster (misschien ook in 
Landsmeer) en ik geef kinderen bijles in alle basisschoolvakken. 
Ik ben heel actief en in mijn vrije tijd oefen en speel ik mee in 
een musical, ik zing in een popkoor, ik help mee in een 
natuurtuin. En als vrijwilligerswerk schenk ik koffie en thee in een 
verzorgingshuis, speel spelletjes in een buurthuis, organiseer ik 
sjoelwedstrijden en collecteer ik 7 keer per jaar voor goede 
doelen. 
Inderdaad, ik doe veel, ik vind veel dingen leuk, ik ben actief en 
enthousiast. Als ik mij ergens welkom voel, dan kan ik mijzelf zijn 
en dan maak ik grapjes. Dat merken mijn vrienden altijd en bij de 
The Christmas Passion hebben ze volgens mij ook mijn grapjes 
en vrolijkheid opgemerkt. 
Wellicht tot ziens in Landsmeer.  
Esmeralda Stokman 
 
 

 

Persoon Wijzer 
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 Hoe bijzonder zijn we dit nieuwe jaar begonnen. Afscheid van 
onze predikant met een feest en een bijzondere en muzikale 
dienst. En hoe gaat het met deze rubriek die Herrianne altijd 
vulde? Die zal ik voorlopig onder mijn hoede nemen. 
Onze gemeente heeft bij de enquête aangegeven om nog meer 
diversiteit in de muziek te willen. Want we zingen graag op 
allerlei wijze om ons geloof te belijden. Ik ga in deze rubriek op 
zoek. 
Midden in de deze winter hoop ik dat er een paar dagen dik ijs 
ligt, voldoende om op te schaatsen of om vanaf de kant te 
genieten van de schaatspret. Passend bij deze tijd van het jaar 
dichtte André F. Troost bij Matteüs 14:29 
Ellen de Paauw 
 

 
Lopen op het water 

 
Wij kunnen lopen op het water, 

Wij kunnen doen wat Jezus deed. 
Je denkt: alleen wanneer het water 

bevroren is en ijsvloer heet... 
 

Niet waar! Wij lopen op het water 
en doen precies wat Jezus deed 

zodra je kritisch vraagt: Wat staat er? 
En dan ontdekt en nooit vergeet: 

 
Dat water is niet zomaar water, 
geen woeste zee, rivier of meer, 
maar grote chaos, rusteloosheid, 

verdriet en pijn en nog veel meer. 
 

Wij kunnen lopen op het water, 
geroepen door een wenkend woord; 

al gaan de golven hoog en gaat er 
geen ziel blij zingend overboord, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij kunnen lopen op het water, 
op angst, in welke vorm dan ook - 

geloof het maar, vertrouw, dan sta je 
rotsvast, zelfs midden in de storm. 

 
Wij kunnen lopen op het water, 

wij kunnen doen wat Jezus deed, 
nu al, vandaag, en niet pas later - 

zowaar Hij 'Ik zal redden' heet! 
 

Wij kunnen lopen op het water, 
Hij houdt de storm wel in het oog. 

'Ik til je op', zegt Hij. 'Ik draag je 
zodra je wegzakt, hoog en droog.' 

 
Wij kunnen lopen op het water, 

wij lopen los, wij lopen licht, 
dwars door de wind en over water 

als aan zijn hand, nieuw land in 
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 Toelichting op ‘Bij de diensten’ 
De lezingen in deze rubriek komen uit het 
‘oecumenisch leesrooster’. Een praktische 
keuze, want dit rooster wordt ook gebruikt 
door de leiding van de kindernevendienst 
met hun methode ‘Kind op Zondag’. Wat 
de kinderen in hun eigen dienst horen sluit 
zo goed aan op waar het in de kerkdienst 
over gaat. Onze preekregelaar Hannie (alle 
lof voor je werk Hannie) geeft dit  daarom 
ook door aan de  gastpredikanten – die 
zich daar meestal aan houden. Maar er zijn 
vele leesroosters. Zo is er op zondag 21 
januari een oecumenische dienst in het 
kader van de ‘Week van gebed voor de 
eenheid van  christenen’ met andere 
lezingen, evenals in de dienst op 
Aswoensdag 14 februari waar we een 
Rooms-katholiek rooster volgen. De 
lezingen die in deze Wegwijzer staan zijn 
daar op aangepast. 
Jan Rijswijk 
 
Zondag 21 januari, 3e na Epifanie 
Kleur: groen 
Genesis 18: 1-8 
Lucas 10: 25-37 
Oecumenische dienst 
Hoe open staan wij voor ‘de ander’? Wat 
zouden we wel niet hebben gemist als we 
die vreemdeling hadden afgewezen? En. Is 
die ‘ander’ wel ‘mijn naaste’? Hoe actueel… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 28  januari, 4e na Epifanie 
Kleur: groen 
Deuteronomium 18: 15-20 
Marcus 1: 21-28 
Zegen en vloek. Hoe gaan we daar mee 
om? Jezus gaat met zijn leerlingen naar de 
synagoge in Kafarnaüm. De mensen zijn 
diep onder de indruk van wat Jezus vertelt. 
In de synagoge geneest Jezus een man die 
bezeten is. 
 
Zondag 4 februari, 5e na Epifanie 
Kleur: groen 
2 Koningen 4: 18-21, 32-37 
Marcus 1: 29-39 
Genezingen, vertrouwen, geloof. Zowel 
Elisa als Jezus maken diepe indruk. Elisa 
met het kind van de vrouw uit Sunem, 
Jezus met de schoonmoeder van Simon - 
met als gevolg dat er nog veel meer zieken 
naar hem toe komen, die allemaal genezen 
worden.  
 
Zondag 11 februari, 6e na Epifanie 
Kleur: groen 
2 Koningen 5: 1-3, 9-15b 
Marcus 1: 40-45 
Het Hebreeuwse woord tsara’at wordt in 
de Nieuwe Bijbelvertaling ‘huidvraat’ 
genoemd, een verzamelnaam voor 
verschillende huidaandoeningen. Naäman 
overwint zijn trots en wordt genezen. Ook 
Jezus geneest een man die aan huidvraat 
lijdt. Hij zegt dat de man het niet verder 
mag vertellen, maar de man bazuint het 
overal rond. 
 
 
 

 
Aswoensdag 14 februari 
Kleur: paars 
Joël 2: 12-18 en 2 Korintiërs 2:5-6:2 
Oproep tot vasten, verzoening 
Mattheüs 6: 1-6, 16-21 
Huichel niet maar wees oprecht.  
 
Zondag 18 februari, 1e v.d. 40dagentijd 
Kleur: paars 
Genesis 9: 8-17 
Marcus 1: 12-15 
Viering Heilig Avondmaal 
Soms moet je even stilstaan om de dingen 
op je te laten inwerken. Voor ons kan de 
regenboog zo’n bezinningsmoment zijn. 
Jezus zondert zich af in de woestijn. 
 
Zondag 25 februari, 2e v.d. 40dagentijd 
Kleur: paars 
1 Koningen 19: 9-18 
Marcus 9: 2-10 
Geloofservaringen. Je kunt ze niet 
afdwingen. Het kan je overvallen. In de 
stilte. Wat is er gebeurd?  
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TERUGBLIK.. 
Wat hebben we genoten van de 
Christmas Passion, in één woord gezegd, 
geweldig en  grote waardering voor 
iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. 
Om in zo’n korte tijd het script te 
schrijven, de liederen erbij zoeken en uit 
te beelden enz. Kortom het kerstverhaal 
op een eigentijdse manier te vertellen is 
best een uitdaging…… 
Ik denk dat ik uit naam van allen die de 
Passion gehoord en gezien hebben wel 
mag zeggen……voor herhaling vatbaar, 
maar ik begrijp ook wel dat dat niet 
mogelijk is. 
Wij hadden de primeur de eerste 
uitvoering mee te maken en hebben van 
begin tot het einde geboeid geluisterd en 
gekeken naar het enthousiasme van de 
acteurs en muzikanten. 
De Kerstdagen konden wat mij betreft 
niet mooier beginnen , en ik wil eindigen 
met U allen een heel goed en gezond 
2024 te wensen. 
Hartelijke groet 
Marianne de Vries-
Nugteren  
 
 
 

Vrijdag 22 en zaterdag 23 december is in 
Het Kruispunt de musical ‘A Christmas 
Passion’ opgevoerd. 
We werden meegenomen aan de hand 
van Jozef en Maria die natuurlijk ook een 
leven samen kenden voordat Jezus 
geboren was. Van het prille geluk tot en 
met de heftige dilemma’s die hun ten deel 
vielen. We werden meegenomen op reis in 
een eeuwenoud verhaal voorzien van 
allemaal hedendaagse accenten. 
Hoe is dit ontstaan? 
Een half jaar geleden is het idee geboren 
om zelf een musical in elkaar te draaien.  
Met name Michel Slik (regisseur) heeft het 
meeste hiervoor ontwikkeld. Om alle 
teksten en Nederlandstalige muziek te 
gaan herschrijven zodat dit kon worden 
gebruikt was geen sinecure. 
Om medewerking van iedereen te krijgen 
is er begin september al een 
informatieavond geweest. 
Gelukkig spatte het enthousiasme vanaf 
het eerste moment er al van af. 
 

 
Iedereen kon zijn voorkeur opgeven, om 
als speler of koorlid hieraan mee te 
werken. 
Elke zondagavond is er geoefend, en dat 
heeft tot gevolg gehad dat er op de 
uitvoeringsavonden zowel de spelers als 
de aanwezige in de kerkzaal een 
geweldige avond hebben gehad. 
Het voert te ver om persoonlijk alle 
medewerkers hiervoor te bedanken, maar 
de solisten zowel in woord als bij de 
liederen waren geweldig. 
De beide avonden waren volledig 
uitverkocht. Er waren ook veel mensen 
aanwezig die de kerk van binnen nog niet 
eerder hadden gezien, maar op deze 
manier toch iets van het kerstverhaal 
hebben meegekregen. 
Deze activiteiten zijn een goede manier 
om nog meer saamhorigheid te verkrijgen. 
Laten we hopen dat het navolging gaat 
krijgen. 
Alle medewerkers, heel erg bedankt. 
Aad Bakker 
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LEVENDIGE KERSTSTAL EN 
KERSTMARKT 2023 
De levendige kerststal en kerstmarkt op 17 
december waren een succes.  Kinderen (en 
sommige volwassenen) zaagden met 
enthousiasme kerstboompjes of maakten 
een kerststukje. In de kerststal konden de 
kinderen zich verkleden, als bijvoorbeeld 
engel of herder. Ook kon er genoten 
worden van glühwein,  warme 
chocolademelk en taart. Natuurlijk was er 
ook kerstmuziek. Deze werd verzorgd door 
het jeugdorkest van Amicitia. Op de 
kerstmarkt werd goed verkocht. De 
opbrengst van de drankverkoop en de 
kerstmarkt was ongeveer € 800,00. Dit 
bedrag is voor het beheer en onderhoud 
van de kerk. Dank aan allen die hebben 
meegeholpen deze middag 
mogelijk te maken.  
 

TERUGBLIK TWEEDE KERSTDAG: KOFFIE 
EN LUNCH 
Op deze uitnodiging zijn wij ingegaan, 
met de verwachting een broodmaaltijd 
met elkaar te nuttigen. 
Onze stoutste verwachting werd zeer 
overtroffen. 
De tafel was prachtig gedekt met fraaie 
kaarten met een zes gangen menu. Amuse 
– Pastinaaksoep met croutons – Pasteitje 
met ragout – Kaasplankje met toastjes – ijs 
- en koffie met chocolade toe. Het was een 
op één volgende verrassing, die 
overheerlijk smaakte. 

De alleenstaande aanwezigen ervaarden 
hier hun kerstdinner. Het was een 
gezellige bijeenkomst geheel verzorgd 
door Paul-Jannica en hun kinderen Jasper 
en Lisanne, en Petra. 
 
Bij deze hulde aan alle vrijwilligers die voor 
veel mensen  onvergetelijke kerstdagen 
hebben gemaakt. 
Gerard en Joke Grevenstuk 
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 Gespreksgroep: iedereen welkom! 
De vermaning wordt verbouwd en we zijn 
heel blij dat we in de maanden februari en 
maart terecht kunnen in een ruimte van 
Het Kruispunt. 
We komen bij elkaar op de eerste 
maandag van de maand en beginnen om 
14.00u. 
We bespreken hoofdstukjes uit het boekje 
‘Tien vragen die steeds terugkomen’ en de 
thema’s voor februari en maart zijn: 
5 februari: Bestaat God? 
4 maart: Waarom geloven? 
U hoeft niets voor te bereiden: we lezen 
samen een tekst, die aanleiding geeft om 
met elkaar in gesprek te gaan.  
Iedereen is van harte welkom! We zouden 
heel blij zijn om nog meer niet- 
doopsgezinden te begroeten. 
Jannie Nijwening 

Oecumene 
De gebedsweek voor de eenheid van 
christenen begint op zondag 21 januari  
met een Oecumenische Dienst in Het 
Kruispunt om 10.00 uur. 
Op woensdag 24 januari is er een Vesper in 
de Voorhof. 
De avond wordt verzorgd door de 
predikant van de Vermaning, mevrouw 
Jannie Nijwening.  
Inloop 17.30 
18.00 uur, soep met broodjes 
19.00 tot 20.00 uur Vesper 
De kosten zijn € 6,-- p.p. 
 
De 40 dagenkalender 2024 komt weer uit. 
Aswoensdag begint op 14 februari 2024. 
De wijkdames brengen de 40 
dagenkalender thuis bij diegene 
die niet naar de kerk kunnen komen. 
Op zondag 4 februari en zondag 11 
februari liggen de 40 dagenkalenders 
in de kerk voor € 1,-- p.st.  
Vriendelijke groet 
Corry Stellema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilliger van het jaar 2023 
Al jaren nodigt de Gemeente Landsmeer 
verenigingen uit een ‘vrijwilliger van het 
jaar’ op te geven. Nu telt onze Protestantse 
Gemeente Landsmeer vele tientallen 
vrijwilligers die vaak nog meerdere petten 
op hebben ook. Eén per jaar schiet dan 
niet op. Dit jaar zijn er daarom enkele 
teams aangemeld, mensen die achter de 
schermen veel werk verzetten maar verder 
veelal niet opvallen. De vele grote en 
kleine klusjes in en aan kerk en tuin, plus 
alles rondom het IT-gebeuren: Jelle 
Attema, Piet Kalf, Wim Lebbing, Aad 
Bakker, Teun van Zanten en Klaas-Jan 
Hammer. 
Jan Rijswijk, scriba 
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 Verslag kerkenraad 12 december 2023 
Flora heet onze consulent Ds. Nico 
Schroevers, predikant in Beemster, 
hartelijk welkom. Daarna volgt een korte 
kennismakingsronde.  Uitgelegd wordt 
onze constructie met zondagsouderlingen 
en zondagsdiakenen.  
Als eerste inhoudelijke punt wordt de 
gewenste predikantsformatie besproken. 
Uit de enquête die dit voorjaar is 
gehouden blijkt zoals bekend een 
voorkeur voor een aanstelling voor 67%. 
Alle mogelijkheden en sluiproutes worden 
weer eens onder de loep genomen, maar 
het probleem blijft bestaan: hoe komen 
we aan extra geld om een aanstelling voor 
meer dan 50% te kunnen bieden. Ds. 
Schroevers adviseert op korte termijn het 
besluit 50/67% te nemen en met de 
beroepingscommissie een termijn af ter 
spreken om met een predikant te komen. 
Aan de preekregelaar (Hannie Trenning) 
zal worden gevraagd het preekrooster uit 
te breiden voor de periode juni-december. 
Begrafenissen in de vacante periode. De 
bestaande regel is: gemeenteleden 
betalen niet voor de eigen predikant want 
dit valt binnen de aanstelling, of bij ziekte 
of vakantie van de eigen predikant voor 
iemand uit de werkgemeenschap. In deze 
vacante periode blijft dit zo, dat wil zeggen 
dat de kosten door het CvK worden 
gedragen - tenzij men een predikant wil uit 
een andere classis, dan worden de 
meerkosten in rekening gebracht. Niet-
gemeenteleden betalen altijd het volle 
bedrag. 
Anonieme gevers hebben gezorgd voor 
een nieuwe beamer! Op het moment dat u 
dit leest heeft u er reeds kennis mee 
mogen maken.  

We krijgen bezoek van de classispredikant 
op dinsdag 26 maart. In de volgende 
Wegwijzer leest u hier meer over. 
Veel andere organisatorische zaken 
werden besproken, van Advent via 
kerststal en musical tot de afscheidsdienst 
van Herrianne op 14 januari. Op het 
moment dat u dit verslag leest weet u er 
meer van af dan ik nu terwijl ik dit 
verhaaltje typ…. 
 
Verslag kerkenraad 9 januari 2024 
Flora opent de vergadering waarna 
Jannica het bezinningsonderwerp voor 
haar rekening neemt. Dat is toch even 
wennen: nu Herrianne met emeritaat is, is 
besloten is dat we dat bezinningsmoment 
bij toerbeurt op ons nemen. Besproken 
werd 1 Korintiërs 12: de verscheidenheid 
aan gaven en de samenhang daarin. We 
hebben elkaar nodig en ondersteunen 
elkaar daarin, waarbij de één niet meer is 
dan de ander. Heel actueel in een tijd 
waarin groepen in de samenleving zich 
afzetten tegen elkaar. 
Het eerste grote inhoudelijke punt betrof 
de beroepingscommissie, meer specifiek 
de grootte van de vacature. Het is niet 
gelukt in korte termijn grote stappen te 
maken op financieel gebied. Daarom is 
besloten om een aanvraag in te dienen 
voor een predikantsaanstelling van 50%, 
dit om de voortgang van het proces niet te 
vertragen. Dat neemt niet weg dat de 
wens voor een aanstelling voor 67% blijft 
bestaan. Het probleem is (wie op 28 
januari vorig jaar de gemeentemiddag 
heeft bezocht heeft de grafieken gezien) 

dat onze PGLandsmeer financieel gezien 
‘draait’ op een klein aantal ‘gulle gevers’. 
Daarbij gaat het niet alleen over de 
betaling van een predikant, maar ook over 
(groot) onderhoud aan het kerkgebouw 
en de gestegen energiekosten. Driekwart 
van de leden betaalt minder dan de circa 
€40 per maand (€1,30 per dag) die voor 
een gezonde ‘bedrijfsvoering’ als 
ondergrens nodig is… U hoort hier 
ongetwijfeld meer over middels een brief 
van het College van Kerkrentmeesters. 
In de afgelopen jaren verschenen er in de 
pers verhalen over ongewenst gedrag, 
niet alleen binnen kerken en verenigingen, 
maar over de gehele breedte van de 
samenleving. Onze PGLandsmeer heeft 
een gedragscode en een preventiebeleid 
opgesteld (met dank aan Hans Zoutendijk 
en Jannica Visscher), en er worden 
vertrouwenspersonen aan onze gemeente 
toegewezen. Waarschijnlijk wordt dit één 
van de onderwerpen op de komende 
gemeentemiddag die voorlopig is 
gepland op zaterdag 16 maart of zaterdag 
20 april. Wordt vervolgd. 
We kunnen terugkijken op een zeer drukke 
maar ook zeer geslaagde 
decembermaand. Van het Adventsproject 
tot de Levendige Kerststal, A Christmas 
Passion, Kerstavond en Kerst. Vele 
tientallen gemeenteleden hebben zich 
ingezet, en met een geweldig resultaat. 
Dank aan en hulde voor allen. Je zou 
mogen verwachten dat predikanten in de 
rij zullen staan om in zo’n bruisende 
gemeente te mogen dienen….  
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Onderdeel van het succes is ook de nieuwe 
beamer die dankzij enkele anonieme 
gevers kon worden aangeschaft. Dank 
daarvoor. De oude beamer is trouwens in 
de zaal van de Voorhof geplaatst ter 
vervanging van de nog oudere beamer 
aldaar die wel erg veel ‘sfeervolle 
sterretjes’ projecteerde. Een volgend 
project wordt het vervangen van de 
camera’s in de kerkzaal en het 
bijbehorende bedieningspaneel omdat er 
steeds vaker sprake is van uitval. De gift 
van de Lions Landsmeer (het optreden van 
Cor Bakker en Gerard Alderliefste in juni 
vorig jaar) zal daarvoor worden 
aangewend. Probleem is dat ook hier meer 
geld voor nodig is. En als u bedenkt dat er 
ook onderhoud moet worden verricht aan 
de buitenkant van het kerkgebouw en dat 
het schilderwerk onder handen moet 
worden genomen… 
Rest mij nog te vermelden dat Hannie aan 
de slag is geweest het preekrooster voor 
2024 aan te vullen in verband met de te 
verwachten langere zoektocht naar een 
predikant.  
Jan Rijswijk, scriba 

KERKRENTMEESTERS 
 Heeft u het gemerkt? Er is een nieuwe 
beamer in de kerkzaal geplaatst. Deze 
laserbeamer is gesponsord door een 
aantal gemeente leden. Waarvoor onze 
hartelijke dank. Ook voor het op tijd 
plaatsen voor de Kerst Passion die op 22 en 
23 december is opgevoerd. 
Het plaatsen was natuurlijk niet 
gemakkelijk. Maar Klaas-Jan Hammer, 
David Knibbe, Dirk en Aart Goede hebben 
deze klus op een uitstekende manier tot 
stand gebracht. Zo moest er een stalen 
pijp verlengd worden om een betere 
gezichtshoek voor de beamer te creëren. 
Het verschil met de ‘oude’ beamer is goed 
merkbaar. Ook in de zondagsdiensten 
geeft de beamer overdag voldoende licht 
zodat de gordijnen niet meer dicht 
moeten om een beter beeld te krijgen. 

Een volgend probleem doet zich alweer 
voor bij het beamerteam. De camera’s 
worden ook wat slechter, net als het 
bedieningspaneel. We kunnen het nog wel 
even aanzien, maar het komt er wel aan.  
Nu ik het toch over het beamerteam heb, 
vraag ik gelijk maar even of er nog mensen 
zijn die het team willen versterken. Met 
zowel het samenstellen van de presentatie 
(in PowerPoint) als het op zondagmorgen 
presenteren daarvan. U kunt zich bij mij 
opgeven. 
Aad Bakker  
 
 
COLLECTEOPBRENGSTEN 
In de periode van 12 november tot en met 
25 december hebben de collecten €750.00 
opgebracht. 
Hans Klaassen
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21 januari: Oecumenische dienst 
Met eigen collectedoel 
 
28 januari: Interactief Bijbelspel voor 
jongeren 
Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet 
de Protestantse Kerk met een serie van drie 
interactieve spellen die door heel 
Nederland worden gespeeld. Honderden 
jeugdgroepen spelen dit spel op hun 
eigen locatie, waarbij ze online met elkaar 
in verbinding staan. Bij Sirkelslag staat 
altijd een Bijbelverhaal en een diaconaal 
thema centraal. Jongeren gaan zo op een 
ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor 
kerken is Sirkelslag een mooie kans om 
hen betrokken te houden. 
 
4 februari: Beter bestand tegen 
klimaatverandering in Bangladesh 
Bangladesh lijdt zwaar onder 
klimaatverandering. Het land kampt 
steeds vaker met cyclonen 
en overstromingen, regen valt 
onregelmatiger en de stijgende 
zeespiegel zorgt voor verzilting van 
landbouwgrond. Boeren hebben 
grote moeite om te overleven. Kerk in 
Actie helpt boerengezinnen om zich 
aan te passen aan klimaatverandering 
zodat ze hun oogst en inkomen veilig 
kunnen stellen. Zo leren zij 
bijvoorbeeld om gewassen op een 
bamboe geraamte boven de grond te 
verbouwen, zodat ze bij 
overstromingen niet wegrotten.  

Ook leren dorpsgemeenschappen 
met waarschuwingssystemen en 
evacuatieplannen voorbereid te zijn 
op rampen. 
 

 
 
11 februari: Opvang voor gestrande 
vluchtelingen in Griekenland  
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over 
de hele wereld op de vlucht. Een groot 
deel van hen komt uit landen waar het 
leven door oorlog of religieuze 
spanningen onmogelijk is. Op zoek naar 
veiligheid stranden mensen uit 
bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in 
Griekenland. Hier wacht hen vanwege 
lange procedures een onzekere tijd.  
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die 
mensen op de vlucht opvangen en helpen 
met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en 
waar mogelijk een betere plek. 
 
 
 
 

18 februari: Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen 
gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet 
te oordelen, maar barmhartig naar hen om 
te zien. Daarom reiken we 
(ex)gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te werken 
aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland die omzien naar 
gevangenen en hun partners en kinderen, 
hen bezoeken tijdens de detentie, maar 
ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, 
partner van Kerk in Actie, die speciale 
herfstkampen organiseert waar kinderen 
kostbare tijd met hun gedetineerde ouder 
kunnen doorbrengen en samen weer even 
iets van het echte gezinsleven kunnen 
ervaren. 
 
25 februari: Kliederkerk is er voor 
iedereen 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, 
tieners, ouders, opa’s en oma’s de 
betekenis van Bijbelverhalen voor hun 
eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en 
creatieve manier van kerk-zijn brengt jong 
en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken 
samen. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt lokale Kliederkerken met 
materiaal, trainingen en inspirerende 
bijeenkomsten, zodat mensen van alle 
leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen 
ontdekken, vieren en eten.  
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Write for Rights 
Elk jaar is het 10 december de dag van de 
mensenrechten. Helaas is het nog steeds 
nodig hiervoor aandacht te vragen. 
Daarom organiseert Amnesty 
International rond deze datum wereldwijd 
schrijfacties om regeringen te bewegen 
deze rechten te respecteren. Ook in de 
Voorhof kwam op 9 december een klein 
groepje bijeen om brieven te schrijven en 
een kaart ter bemoediging te sturen aan 
mensen die vervolgd worden. We 
schreven 24 kaarten en 34 brieven, 
bijvoorbeeld aan de regering in Verenigde 
Arabische Emiraten met de eis om Ahmed 
Mansoor onmiddellijk vrij te laten.  
 

 
 

 

 

Ahmed Mansoor is een 51-jarige Emirati-
ingenieur, dichter, vader van vier kinderen 
en mensenrechtenactivist. Voorafgaand 
aan zijn arrestatie bijna drie jaar geleden, 
had Mansoor meer dan 10 jaar van zijn 
leven gewijd aan het bepleiten van 
mensenrechten in zijn land, niet 
afgeschrikt door meerdere eerdere 
pogingen van de regering om hem het 
zwijgen op te leggen. Zo hadden de 
autoriteiten van de VAE Mansoor in 2011 
zes maanden vastgehouden, hem 
vervolgens een reisverbod opgelegd en  
verschillende pogingen gedaan om zijn 
apparatuur te hacken. 

In een nachtelijke inval op 20 maart 2017 
bestormden de veiligheidstroepen van de 
VAE het huis van Mansoor en arresteerden 
hem opnieuw. Meer dan een jaar na zijn 
arrestatie wisten de familie, vrienden en 
collega's van Mansoor niet waar de 
autoriteiten hem vasthielden. Hij had geen 
toegang tot een advocaat en kreeg slechts 
twee familiebezoeken van een half uur, zes 
maanden na elkaar, op een andere locatie 
dan zijn detentieplaats. In mei 2018 
veroordeelde het Hof van Beroep van hem 
tot 10 jaar gevangenisstraf op 
beschuldiging van uitsluitend zijn 
vreedzame kritiek op het overheidsbeleid 
en zijn bescheiden oproepen tot 
hervorming van de mensenrechten. Hij zit 
nu opgesloten in een isoleercel zonder 
bed in een woestijngevangenis in de 
Verenigde Arabische Emiraten, een land 
dat zegt de mensenrechten te 
respecteren. 
 
 

Lunch Tweede Kerstdag 
Op Tweede Kerstdag waren we met zijn 
achttienen om te genieten van de lunch 
die Paul had klaargemaakt. Geen soep en 
broodjes, maar een feestelijke maaltijd. 
Om te beginnen had hij een amuse 
gemaakt waarin alle vier de smaken, zout, 
zuur, zoet en bitter, vertegenwoordigd 
waren. Deze werd gevolgd door een 
pastinaaksoep met salieboter en 
amandelen vergezeld van zelfgemaakte 
croutons. Vervolgens kwam er nog een 
pasteitje met kippenragout op tafel een 
kaasplankje, ijs en koffie met een 
chocolaatje toe. Aan het einde van de 
maaltijd werd gecollecteerd voor Kinderen 
in de Knel, met een mooie opbrengst van 
€ 72,50. 
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 Veertigdagen project en kinderdienst 
In het veertigdagen project van dit jaar 
vieren we de nabijheid van andere 
mensen en van God in ons bestaan. Het 
project start op 18 februari 2024. In de 
verhalen ontdekken we wat het betekent 
om er niet alleen voor de staan. De weg 
van Jezus is een weg van liefde en 
vertrouwen, maar ook een weg van angst 
en verdriet. Juist op moeilijke momenten 
mogen we bidden om Gods aanwezigheid 
en hopen op de steun van de mensen ons 
heen. Zo leven we toe naar het verhaal van 
Pasen waarin we horen dat God zijn kind 
ook in de dood niet loslaat.  
De kinderdienst is met Palmpasen op 
zondag 24 maart 2024 
 
Knutselclub 
Kom dit jaar nog snel knutselen! Pasen valt 
vroeg dit jaar en daarom stopt de 
knutselclub dit jaar op 18 maart 2024 al.  
Dus kom voor die tijd nog even gezellig 
knutselen met de leiding op de 
maandagen van 18:45-19:45. Kosten zijn 
€0,50 per keer! 
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 Datum Tijd Activiteit 
Iedere dinsdag 10.00 Open kerk 
Iedere donderdag 14.00 Kinderkoor Joebilo 
18 januari 20.00 Werkgroep Eredienst 
23 januari 10.00 Oecumenisch beraad 
 18.00 Samen eten, vanaf 17.00 inloop 
24 januari 18.00 Oecumenische maaltijd 

 19.00 Oecumenische versper 
30 januari 14.00 Leesclub Israël en Palestina 
 1 februari 14.00 Dagelijks bestuur 
 2 februari 10.00 Koffie met noten 
 6 februari 14.00 Kerkenraad 
 7 februari 10.00 R.K viering 
13 februari 20.00 Diaconie 
14 februari 19.30? Aswoensdagviering 
15 februari 20.00 Werkgroep Eredienst 
29 februari 14.00 Dagelijks bestuur 
 1 maart 10.00 Koffie met noten 
   
  Tenzij anders vermeld in Het Kruispunt 
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Zondag 21 januari om 10.00 uur – Oecumenische dienst 
Het Kruispunt 
M.m.v: Oecumenische werkgroep 
Organist: Anje Rietberg 
Koster: Jan Rijswijk 
  
  
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 28 januari om 10.00 uur  
Predikant: Ds. Anneke Buitenbos 
Ouderling: Marianne de Vries 
Diaken: Harry Kruizinga 
Organist: Simon Plemp 
Koster: Ine van Brenk 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 4 februari om 10.00 uur 
Predikant:  Ds. Trinus Hibma 
Ouderling: 
Diaken: 

Aytin Goede 
Gera Knibbe 

Organist: Anje Rietberg 
Koster: Jan Rijswijk 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 11 februari om 10.00 uur 
Predikant:  Ds. Bart Stobbelaar 
Ouderling: Saskia Mulder 
Diaken: Hans Sijmons 
Organist: Pieter-Jan Aartsen 
Koster: Ronald de Jongh 
Kinderoppas en kindernevendienst 
  

Zondag 18 februari om 10.00 uur- eerste zondag van de 
40-dagen tijd – Viering Heilig Avondmaal 
Predikant: Ds. Han Popering 
Ouderling: Flora Doeven 
Diaken: Corry Stellema 
Organist: Anje Rietberg 
Koster: Ronald de Jongh 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 25 februari om 10.00 uur - tweede zondag van de 
40-dagen tijd 
Predikant: Rene Wichers 
Ouderling: Anneke Goede 
Diaken: Harry Kruizinga 
Organist: Simon Plemp 
Koster: Ine van Brenk 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


