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mw. Flora Doeven, Noordeinde 145, 1121AK, T: 06 425 37107 
 

Scriba: scriba@pglandsmeer.nl 
Dhr. Jan Rijswijk, Dorpsstraat 53, 1121 BV, T. 4825381 
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Joke Grevenstuk T: 4821181, Hanny de Jong T: 4823622,  
Joost Oortwijn T: 6837565, Cora Rijswijk T: 4825381, Mieske Slik T: 4824733, 
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Financiële bijdragen: NL86 RABO 0334401739 tnv Protestantse Gemeente 
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Diaconie: diaconie@pglandsmeer.nl 
Secretariaat: mw. Jannica Visscher, Nijenrode 35,1121HR, T. 0206313297 
Financiële bijdragen: NL73 RABO 0334433983 tnv Diaconie Landsmeer 
 

Autodienst: Gera Knibbe, T: 06-44716818 
   

Oecumenisch beraad: 
Penningmeester: mw. Corry Stellema-van Leeuwen, Robinsonhaven 20,  
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Bij het uitkomen van deze wegwijzer hebben we de lijdenstijd 
achter ons gelaten en maken we ons op voor de laatste dagen 
van het leven van Jezus. Witte donderdag, het laatste avondmaal 
dat Jezus heeft met zijn leerlingen. Goede Vrijdag waarin we stil 
staan bij de kruiziging en het sterven van Jezus, in deze dienst 
doven we de Paaskaars. Stille zaterdag, een dienst die donker 

begint en steeds lichter wordt. Dan wordt het Pasen, Maria 
Magdalena gaat naar het graf en ziet dat de steen is weggerold. 
Er wordt haar verteld dat Jezus is opgestaan uit de dood, ze 
ontmoet hem in de tuin en vertelt het de discipelen. Jezus LEEFT! 
Saskia Mulder  
 

 

 
 Elf dagen voor de 

tweede 
wereldoorlog ben ik 
geboren in 
Veenendaal. 
Omdat we vlak bij de 

Grebbeberg 
woonden moesten 
we evacueren. Mijn 
moeder ging met 
mijn twee oudere 
broers en mij met 
een kolenschuit naar 
het westen en wij 
kwamen terecht bij 
boer Witzier in 
Groot-Ammers. Dit 
was de latere opa 
van Anita. 
 

Ik denk dat met die boottocht mijn latere liefde voor het water is 
ontstaan. 
In Veenendaal heb ik gewoond tot en met de afronding van mijn 
studie Fysiotherapie in 1964. 
Daarna heb ik een jaar in Dordrecht gewerkt maar ik had al snel 
de neiging om een eigen praktijk te beginnen. En het water trok 
me, dus werd het Landsmeer. Ik heb een heel klein praktijktje 
overgenomen van een collega die 2 dagen in het gebouwtje het 

Meertje zat wat toen nog van de Gereformeerde Kerk was en de 
contactpersoon was de heer Zuiver sr. 
Mieske heb ik in Amsterdam leren kennen en in 1967 hebben we 
het huis op de Dorpsstraat 42 gekocht naast hotel-café de 
Driesprong, waar het pakhuis verbouwd werd tot praktijk en later 
de nieuwbouw kwam. 
We zijn toen getrouwd en kregen 3 kinderen Dorieke, Jasper en 
Michiel. 
Kerkelijk zijn we verbonden geraakt door de jonggehuwden club 
die opgericht was door ds. Boelens. Dit was een club van 
jongeren die allemaal van buiten kwamen en vele leden daarvan 
zijn later heel actief geworden en gebleven in de Gereformeerde 
Kerk.  
Ik heb 2 periodes in de Diaconie gezeten en 2 periodes in het 
College van Kerkrentmeesters. En ook in het Samen op Weg 
proces was ik nauw betrokken. 
Het leukste in die periode vond ik de actie “Duitje voor een Ruitje”. 
Er moest 25.000. = euro op tafel komen voor de nieuwe 
gebrandschilderde ramen. 
We hebben allerlei activiteiten bedacht maar het leukste was dat 
er wekelijks 6 tot 8 gemeenteleden naar Zaandam gingen om ze 
zelf te maken. En door al die inbreng van gemeenteleden hielden 
we nog 1500, = euro over. 
Ook op onze leeftijd zijn we nog redelijk actief en hopen nog lang 
in Uw midden te mogen blijven. 
Met vriendelijke groeten, 
Ad Slik 
 

Persoon Wijzer 
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Heelheid van de schepping 
Psalm 104 is een lofzang op de schepping:  
 

U heeft de aarde gemaakt 
U laat rivieren stromen 

U laat het regenen op de bergen 
Zo wordt de aarde vruchtbaar en groen 

U laat gras groeien voor de dieren 
Graan en vruchten voor de mensen. 

 
We kennen als christenen onze rol als het gaat om de natuur, 
onze taak is het rentmeesterschap. De natuur is niet van ons maar 
is ons door de Schepper in bruikleen gegeven. Wij hebben de 
plicht om voor de natuur te zorgen en hem zo goed mogelijk 
door te geven aan een volgende generatie.  
Of we dat doen? Of we daar vaak bij stilstaan? De belangstelling 
voor duurzaamheid groeit in christelijke kring, lees ik in Trouw, 
maart 2024. Dat mag ook wel nu de aarde zienderogen opwarmt, 
het ijs op de noord- en zuidpool smelt, regenbuien heftiger 
worden en de zomers warmer. En dat is al vele jaren aan de gang. 
Herinnert u zich de Club van Rome nog? 
De Club van Rome was een particuliere stichting die in april 1968 
werd opgericht door Europese wetenschappers en ondernemers, 
om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het 
voetlicht te brengen. 
De leden brachten in 1972, 52 jaar geleden een ‘Grenzen aan de 
groei’ uit waarin werd gewaarschuwd voor vervuiling van het 
milieu en uitputting van hulpbronnen.  
De mensheid put de planeet uit en roept zo onvoorstelbaar 
onheil over zich af. Het klinkt als de samenvatting van het laatste 
klimaatrapport, maar tot deze conclusie kwam de Club van Rome 
in 1972 geleden al. De enige manier om een catastrofe af te 
wenden, waarschuwden zij, is het stellen van grenzen aan de 
groei. 
Het rapport van de Club van Rome maakte diepe indruk op 
burgers en beleidsmakers. En nog steeds geldt De grenzen aan 
de groeials een ijkpunt in het milieudebat.  
Werd dit in die tijd al breed gedeeld in onze kerken? Ik was een 
puber in de tijd dat ‘grenzen aan de groei’ uitkwam. Het lag bij 
ons op de salontafel, vol potloodstrepen. Het was onderwerp bij 

de mannen/broedervereniging in onze kerk. Misschien bij meer 
bijeenkomsten, of slechts eentje? En hoe was dat bij de 
gereformeerde zusterkring, de HVD, de christenvrouwenbond? 
Voor zover ik heb kunnen herleiden kwam de PKN pas in 1979 
met een officieel antwoord: het conciliair proces. Daarover schrijf 
ik in de volgende Wegwijzer. 
Het is dus een spagaat, ons rentmeesterschap geeft veel zorg en 
verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd geeft dat 
rentmeesterschap ons de taak om met heel veel liefde voor de 
natuur te zorgen. En te genieten van de schoonheid van alles wat 
‘zomaar’ groeit en bloeit.  
Deze lente is vroeg begonnen. Ik dronk mijn eerste kop koffie al 
op 16 februari in de tuin. Ja, nog wel met winterjas aan. De Pasen 
zullen we omringd zijn met voorjaarsbloemen en de eerste 
bomen staan al in bloei. Laten we daar zoveel al mogelijk van 
genieten! 
Ik wens u veel warmte en zonneschijn toe. 
Ellen de Paauw 



 

5 

 
Dit is mijn land 

 
Dit is mijn land, een grazig groene weide, 
omringd door water dat het hart verfrist, 
onttrokken aan de gang van de getijden, 

van eb en vloed, van storm die machtig is. 
Hoog is de lucht, rond ons van alle zijden, 

een hemel die ons tot bescherming is. 
 

Hoog kan de dijk zijn, hoog het overstromen. 
Oeverloos water. Een verdronken brug. 

En als de mist reikt tot de kruin der bomen, 
lijkt er geen grens meer tussen land en lucht. 

Dit is mijn land van daden en van dromen, 
mijn vaders land – hier kom ik steeds terug. 

 
Dit is mijn grond, gebaand door onze voeten 

in oude sporen van ons voorgeslacht. 
Hier wordt het veen tot brood om ons te voeden, 
alles brengt vrucht naar eigen kracht en dracht. 
Dit is mijn land, de grond van mijn vermoeden 

dat alles méér is, dan door ons bedacht. 
 

(tekst naar Jean Sibelius, Finlandia) 
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Pasen. Het graf is leeg. Maar toch voelen 
mensen zijn aanwezigheid. Sommigen 
twijfelen, anderen zien hem zelfs. Deze 
bekende verhalen staan centraal op de 
tweede en derde zondag van Pasen. 
Vervolgens komen stukjes uit het leven 
van Jezus aan de orde, de opdracht aan 
zijn leerlingen en zo aan ons. Een opdracht 
die niet uit de lucht komt vallen maar is 
gefundeerd in de lezingen uit het Eerste 
Testament. Op Hemelvaartsdag is er in 
onze kerk geen viering meer. Eigenlijk een 
beetje symbolisch: we moeten het 
voortaan zelf doen. Maar waar halen, waar 
krijgen wij dan de inspiratie vandaan? 
(Hint: het antwoord begint met een P). 
Wordt vervolgd. 
Jan Rijswijk 
 
Zondag 31 maart, Pasen 
Kleur: wit 
Jesaja 25:6-9 
Johannes 20:1-18 
Bevrijding, opluchting, feest, een nieuwe 
start, een nieuw begin, het oude heeft 
afgedaan, de toekomst ligt open. 
 
Zondag 7 april, 2e zondag van Pasen 
Kleur: groen 
Jesaja 26: 1-13 
Johannes 20: 24-31 
Vertwijfeling. Wat is er gebeurd? Maar 
Jezus zegt: “Vrede zij u”. En Jesaja spreekt 
ons moed in. 
 
 
 
 
 
 

Zondag 14 april, 3e zondag van Pasen 
Kleur: groen 
Micha 4: 1-5 
Johannes 21: 15-24 
Ook Micha spreekt de mensen moed in: 
laat af van alle onrecht, zoek en vind het 
goede. Zo krijgen ook Simon Petrus en 
Johannes een opdracht mee, de één als 
herder, de ander als leraar. 
 
Zondag 21 april, 4e zondag van Pasen 
Kleur: groen 
Ezechiël 34: 1-10 
Johannes 10: 11-16 
M.m.v. Holy Sound 
Zelfzucht, eigenbelang. Naar welke 
profeten (lobbyisten en influencers, feiten 
en meningen) luisteren wij? Jezus zegt dat 
hij de Goede Herder is. Maar in het stukje 
verderop dat we niet lezen blijkt dat er 
mensen zijn die ook daaraan twijfelen. 
Heel herkenbaar in onze tijd. 
 
Zondag 28 april, 5e zondag van Pasen 
Kleur: groen 
Deuteronomium 4: 32-40 
Johannes 15: 1-8 
Het Volk is uit de slavernij, uit het 
veelgodendom weggeleid. Welke goden 
bepalen ons leven?    Zowel in 
Deuteronomium als in Johannes lezen we 
dat er maar één is die wij moeten volgen. 
 
Zondag 5 mei, 6e zondag van Pasen 
Kleur: groen 
Jesaja 45: 15-19 
Johannes 15: 9-17 
Jesaja roept op: weg met de afgoden. En 
Jezus zegt in Johannes: blijf in mijn liefde, 
houd je aan mijn geboden, heb elkaar lief. 

Zondag 12 mei, 7e zondag van Pasen 
Kleur: groen 
Exodus 19: 1-11 
Handelingen 1: 15-26 
We moeten na Pasen, na Hemelvaartsdag 
verder. Daar is leiding voor nodig. Mozes 
hoort namens Het Volk: “Als je mijn 
woorden ter harte neemt en je aan het 
verbond met mij houdt, …”. En in 
Handelingen lezen we dat de lege plek van 
Judas wordt opgevuld.  
 

 
 
  
 

Dauwt, hemelen, van boven 
En wolken, zaai nu gerichtigheid! 

De aarde zal zich openen. 
Het heil bloeit op, 

Gerechtigheid zet vrucht. 
 
Antifoon bij psalm 19 van Sytse de Vries 
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GEMEENTEMIDDAG 
Verslag gemeentemiddag 16 maart in de 
Voorhof 
We werden ontvangen met koffie en thee, 
na een korte uitleg hoe de middag 
ingevuld werd, 
gingen we in 4 groepen uiteen. 

1ste sessie Veilige kerk  
De Protestantse Kerk Nederland heeft een 
preventiebeleid opgesteld. Te weten 

a. We hebben gedragsregels 
b. Verplicht aanvragen Verklaring 

Omtrent Gedrag 
c. Het aanstellen van 2 vertrouwens 

personen die niet uit de eigen 
gemeente mogen komen. 

De vertrouwens personen daar kan je je 
verhaal kwijt en die zoekt samen met jou 
de weg hoe dit op te lossen is. 
Gedragscode: Daarin staat hoe we met 
elkaar omgaan (dit gaat over allerlei 
vormen  
van ongewenst gedrag). 
Veilige omgeving (we werken met elkaar 
en anderen aan een omgeving en een 
sfeer waarbinnen 
Iedereen zich veilig en gerespecteerd 
voelt. Zo wordt er een plek gecreëerd waar 
het goed verblijven en geloven is). 
In de kerkenraad is besloten dat 
Vrijwilligers en Professionals die met 
kwetsbare doelgroepen werken, gevraagd 
worden om een Verklaring omtrent 
gedrag. Hierover werd enige tijd in de 
groep over gediscussieerd waarom dit ook 
nodig is voor mensen die al jaren dit werk 
doen. 

2de Sessie: Beroepingscommissie. 
De commissie is samen met hun consulent 
uit Midden Beemster 5 x bijeengeweest. 
Zijn adviezen zijn zeer waardevol en 
worden voortvarend uitgevoerd. 

• Elke werkplek voor een predikant 
is uniek. Daar moet een dominee 
zich thuis kunnen voelen. 

• De Cie heeft een duidelijke 
profielschets gemaakt met 3 
punten. Ons dorp, Onze 
gemeente en Onze dominee. 
Deze wordt samen met een 
promotie film gepubliceerd bij de 
vacature. 

• Er is een tekort aan dominees 
waardoor vacatures vaak lang 
openstaan.  

 
• De nieuwe predikant wordt in 

principe voor 50% en 8 jaar 
aangesteld.  

• Er komt een 
werkgeverscommissie die 
periodiek contact houdt met de 
predikant 
Vrijwilligers moeten in de 
toekomst 6 uur per week taken 
overnemen om de predikant te 
ontlasten. 
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3de Sessie: Financiën 
• Diaconie de jaarrekening van 

2023 was gereed en het 
vermogen is ingeteerd met Є 
22000,- 

• De opbrengst van de collectes 
was Є 7000,- mede door de 
verschillende rampen. 

• Er zijn plannen om een deel van 
het vermogen om te zetten in 
obligaties. 

• De uitgaven aan stichtingen is 
verdeeld over bv. OudeZijds 100, 
Regenboog, Heifer, Leefkringhuis 
Noord etc.  Er wordt ook 
persoonlijk ondersteuning 
verleend. 

 
• Commissie Kerkrentmeesters 
• De jaarrekening 2023 zal 

binnenkort gecontroleerd 
kunnen worden. 

• Onze kerk staat op eigen grond en 
heeft geen schulden.  

• De beleggingscommissie had een 
positief resultaat waardoor het 
vermogen is gegroeid. 

• Bij de uitgaven zitten o.a. lonen, 
onderhoud kerk. 

• In 2024 moet er 10% van het loon 
afgedragen worden aan de 
vacaturebank in Utrecht 

• De groene kerk (De 28 
zonnepanelen dekken nog niet 
de totale stroomkosten). 

• De Cie onderzoekt of de 
verwarming van de Voorhof 
efficiënter kan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opmerking van een gemeentelid: 
In de directe omgeving van ons 
kerkgebouw geeft de gemeente 
Landsmeer nieuwe bestemmingen aan 
gebouwen. Wij kunnen ons afvragen of 
ons gebouw niet te groot wordt. 
In de hal was een spel waar je met een 
dobbelsteen een parcours moest lopen en 
als je op een kaart kwam met 
een cijfer een vraag of een stelling moest 
beantwoorden. 
Er kwam daardoor best wel wat discussie 
los. 
Na afloop hebben we onder het genot van 
een drankje nog kunnen napraten. 
Arie en Marianne de Vries 
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KERK OPEN OP KONINGSDAG 
met ‘Vaderlandse’ liederen en koffie 
Bent u net als half Landsmeer op de been 
met Koningsdag? Om even te kijken in de 
dorpsstraat of u iets leuks ziet bij de 
kinderen die op de kleedjes zitten met hun 
spulletjes? Of luisteren naar de 
musicerende kinderen, misschien zijn het 
wel uw (achter)kleinkinderen? Of kom 
langs bij Jannica die plannen heeft om met 
spulletjes bij het kerkhek aan de 
dorpsstraat te gaan staan en zo de kerk 
onder de aandacht te brengen.  
Koningsdag, gaat u erop uit? Of is u dat te 
druk en blijft u maar thuis? Kom dan naar 
het Kruispunt voor een gezellige ochtend. 
Bij de Open Kerk op alle dinsdagen hadden 
we het over liederen die we vroeger 
zongen bij de aubades op Koninginnedag. 
Met de klas lopend naar het 
gemeentehuis, daar stond de 
burgemeester die een korte speech hield. 
En wij bevestigden dat met het zingen van 
het Wilhelmus. En daarna nog tal van 
liederen zoals -gelukkig is het land, -merk 
toch hoe sterk, -wie neerlands bloed door 
d’ad’ren vloeit. Toen we daarover spraken 
kwamen er mooie herinneringen naar 
boven. 
Zullen we dat nog eens doen? Een 
zanguurtje op Koningsdag? Van 10.30 tot 
uiterlijk 11.30? 
Ruim tevoren mag u voorstellen doen voor 
deze ‘vaderlandse’ liederen. 
Tiets Has begon op een dinsdagochtend 
spontaan een lied uit haar jeugd te zingen 
 

 

Holland ze zeggen, je grond is zo dras 
Maar mals zijn je weiden en puik is je gras 

En vet zijn je glanzende koeien 
Fris waait de wind door je wuivende riet 

Groen zijn je dorpjes in ‘t neev’lig 
verschiet 

Rijk staan je gaarden te bloei 
Blank is je water en geurig je hooi 

Holland mijn Holland ik vind je zo mooi 
(2x) 

Holland ze zeggen je bent toch zo klein 
Maar wijd is de zee en je lucht is zo rein 

En breed zijn je krachtige stromen 
Goud is je graan op je zand en je klei 
Purper het kleed van je golvende hei 

Stoer zijn je ruisende bomen 
Holland ik min j’om je heerlijke tooi 

Holland mijn Holland ik vind je zo mooi 
(2x) 

 

Op koningsdag, 27 april, staan koffie en 
oranje koek klaar vanaf 10 uur in het 
Kruispunt. 
Ellen de Paauw 
Hartelijk dank voor uw bijdragen aan 
de voedselbank 
Wat fijn dat u altijd zoveel geeft. Hierdoor 
kon op zaterdag 16 maart de Voedselbank 
weer een grote hoeveelheid voedsel 
ophalen. Als dank gaven zij ons twee 
mooie bossen lelies, die we in de kerk 
hebben gezet.  
De diaconie 
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Een speciaal concert! 
Onlangs was er contact met een koor uit 
Cannes (Frankrijk) die een paar dagen in 
Nederland zijn. Via de website van Holy 
Sound zochten zij contact met het koor. 
Het leek ze leuk met ons samen een mini 
concertje te geven en daar zeggen we 
natuurlijk geen nee tegen. 
Op zondag 28 april om 19.30 uur kunt u 
ons horen samen met dit koor uit Frankrijk, 
in de Bethelkerk, Amsterdam Noord. 
Van harte uitgenodigd! 
Namens Holy Sound, Hannie Trenning 
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Verslag kerkenraad 5 maart 2024 
Na opening en bezinningsmoment kwam 
de voorzitter van de beroepingscommissie 
David Knibbe ons bijpraten. Daar weet u 
op het moment dat u dit leest al alles van – 
tenminste, als u op de gemeentemiddag 
van zaterdag 16 maart bent geweest, want 
het was één van de onderwerpen waar u 
zich voor in kon schrijven. Het volgende 
grote agendapunt was ‘veilige kerk’. Daar 
weet u inmiddels ook al alles van, want ook 
dat was één van de onderwerpen op de 
gemeentemiddag. Ook weet u uit die 
gemeentemiddag dat het aanstellen van 
vertrouwenspersonen en de procedure 
rond e-herkenning (nodig om in een later 
stadium VOG’s te kunnen aanvragen) meer 
tijd kost dan vooraf ingeschat.  
Het beleidsplan 2023-2028 ligt ter inzage 
op de tafel in de hal (stuur even een e-mail 
naar scriba@pglandsmeer als u het 
toegestuurd wilt krijgen). Daar ligt ook ter 
inzage het ‘definitieve concept’ van de 
Plaatselijke Regeling die op wat finetunen 
na klaar is.  
Dan het Spieringorgel. In slechte staat, 
schip van bijleg, of uniek en reparabel? 
Besloten is een werkgroepje samen ter 
stellen dat op deze vragen antwoord 
probeert te vinden.  

 
Pastoraat en diaconaat werken vooral in 
stilte, vandaar dat u hier van mij niet zo 
veel over leest. Paasgroeten aan 
gedetineerden, 40dagenkalender, actie 
voedselbank, paaslunch diaconie op 
dinsdag 26 maart inloop 10:30, 
Palmpasenstokken maken op zaterdag 30 
maart, u leest er elders in deze Wegwijzer 
ongetwijfeld meer over. 
Rest mij u uit te nodigen tot het 
gezamenlijk kijken naar “Jezus Christ 
Superstar” op Goede Vrijdag 28 maart na 
de dienst. 
Jan Rijswijk, scriba 
 



Kerkrentmeesters 

12 

Verslag van voortgang werkzaamheden 
aan het kerkgebouw. 
De opdracht voor het buitenschilderwerk 
is vorig jaar al gegeven maar het is de 
bedoeling dat het wordt uitgevoerd vanaf 
eind mei 2024. Dit lijkt ook de beste tijd te 
zijn om buitenschilderwerk uit te voeren. 
Zoals het er nu naar uit ziet zal dit werk een 
grote financiële post gaan worden. Het 
schilderwerk is wel begroot maar het 
aanwezige hout rot is nog gedeeltelijk een 
sluitpost. Ik schat in dat het geheel rond de 
45.000, - gaat kosten. Kosten die wel 
gemaakt moeten worden om het gebouw 
de mogelijkheid te geven om nog lang 
dienst te doen als ons kerkgebouw. 

De dakgoten zijn begin maart weer 
allemaal leeggehaald (door een aantal 
gemeente leden) van overtollig blad, 
waardoor waterafvoer weer zijn normale 
gang kan gaan. 
Verder zal op het moment dat deze 
WegWijzer bij u op de mat ligt alweer 
voldoende gewerkt zal zijn om de tuin er 
weer netjes uit te laten zien. Voelt u zich 
geroepen om hier uw bijdrage aan te 
leveren, dan bent u altijd welkom om op 
maandagmorgen vanaf 9.00 uur aanwezig 
te zijn. 
Aad Bakker 
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31 maart: Kansarme jongeren in 
Colombia opleiden voor horeca 
In het noorden van Colombia komen 
steeds meer toeristen naar de 
Caraïbische kust. Kansarme jongeren 
die op zoek zijn naar werk, kunnen in 
hun eigen omgeving leren hoe ze 
aantrekkelijke en gezonde maaltijden 
kunnen koken, onder andere in een 
rijdende kookschool. Zo kunnen ieder 
jaar 80 jongeren opgeleid worden 
voor werk in hotels, restaurants of 
foodtrucks. En jongeren die een eigen 
bedrijf willen starten, krijgen een 
mentor uit de horecasector. 
 
7 april: Stichting Oudezijds 100: 
Kruispost 
Kruispost komt voort uit de 
kloostergemeenschap Oudezijds 100. 
Zij biedt medische en 
Psychosociale zorg aan onverzekerde 
en ongedocumenteerde 
Amsterdammers die in de 
reguliere zorg geen hulp kunnen 
vinden. 
 
14 april: Zending Rwanda 
Veel daders van de genocide in Rwanda 
zijn inmiddels terug uit de gevangenis. 
Kerken organiseren ‘Lichtgroepen ‘waar 
slachtoffers en daders elkaar ontmoeten 
en weer leren samenleven. Zeventig 
procent van de jonge Rwandese bevolking 
heeft de genocide niet meegemaakt. Hun 
probleem is gebrek aan werkgelegenheid. 
Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt 

de jongeren praktische training aan die 
hun kansen op werk vergroten. Want deze 
jonge generatie is de hoopvolle toekomst 
van Rwanda. 
Via het programma Zending van Kerk in 
Actie steun je de Rwandese kerken om 
jongeren en getraumatiseerde mensen 
een steun in de rug te geven. 
 

 
 
21 April: Stichting Care for Children 
Stichting Care for Children beheert 
twee weeshuizen in het plaatsje 
Minethouk aan het Inlemeer in 
Myanmar: een meisjesweeshuis en 
een jongensweeshuis. Daarin leven 
respectievelijk 60 meisjes en 20 
jongens samen met vier fulltime 
stafleden. De kinderen krijgen 
voedsel, onderdak en een opleiding, 
zodat zij later in staat zullen zijn om in 
hun eigen levensbehoefte te 
voorzien. 
 
 
 

28 april: Stichting Hartekind 
Jaarlijks horen 1.500 kersverse ouders 
dat het hart van hún kindje niet 
helemaal gezond is. Hun kind is één 
van de meer dan 25.000 
Hartekinderen in Nederland; kinderen 
met een hartafwijking. Ongeveer 
tweederde van deze Hartekinderen 
moet vlak na de geboorte één of 
meerdere levensreddende 
operatie(s) ondergaan. Bovendien 
hebben Hartekinderen vaak een 
kortere levensverwachting en 
beperkingen door hartfalen, 
hartritmestoornissen en/of 
opgelopen hersenschade. En nog 
altijd overlijden jaarlijks ook 150 
Hartekinderen, waarmee  een 
hartafwijking doodsoorzaak nummer 

1 is onder kinderen tot 15 jaar. 
Daarom zet Stichting Hartekind zich met 
hart en ziel in voor het vergroten van de 
overlevingskansen van Hartekinderen en 
het verbeteren van kwaliteit van leven. 
Stichting Hartekind financiert 
levensbelangrijk onderzoek, organiseert/ 
ondersteunt evenementen en Initiatieven 
voor dit doel en geeft voorlichting aan 
ouders. 
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5 mei: Steun voor inwoners en 
ontheemden in Oekraïne 
Verwoeste huizen, een ontwrichte 
infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De grootschalige oorlog in 
Oekraïne gooide het leven en de toekomst 
van veel inwoners volledig overhoop.  
Kerk in Actie werkt samen met kerken en 
hulporganisaties in Oekraïne die 
ontheemden en slachtoffers van de oorlog 
blijven helpen. Regionale hulpcentra 
geven kwetsbare kinderen - zoals in de 
frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, 
delen voedsel en medicijnen uit aan 
iedereen die het nodig heeft en bieden 
hulp bij traumaverwerking. 
 
12 mei: Kerk-zijn met en voor elkaar 
Hoe kun je als diaconie iets doen voor 
mensen in je buurt die leven in kwetsbare 
omstandigheden? Hoe kun je iets 
betekenen voor kinderen die opgroeien in 
armoede en nauwelijks perspectief 
hebben op een betere toekomst?  
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt 
kerken in heel Nederland om van 
betekenis te zijn in hun omgeving. Een 
mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in 
Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft 
twee locaties in kwetsbare wijken. 
Buurtbewoners krijgen er de ruimte om 
zichzelf te zijn, te delen wat hen 
bezighoudt en zich te ontwikkelen. In ‘De 
Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle 
aandacht voor elkaar staat voorop.  
 
 
 

 
 
Schrijven voor Amnesty International 
We gaan weer schrijven voor Amnesty 
International. Elke eerste zondag kunt u bij 
het koffiedrinken een brief schrijven voor 
de zaken die die maand centraal staan. Of 
u kunt de voorbeeldbrief mee naar huis 
nemen. 
Hoe is Amnesty International ooit 
begonnen? 
In 1960 besloot de Britse advocaat Peter 
Benenson een daad te stellen. Hij riep op 
om brieven te schrijven voor mensen die 
gevangenzaten, gemarteld of 
geëxecuteerd werden omdat hun mening  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
of religie niet geaccepteerd werd door hun 
regering. Die actiemethode was simpel én  
briljant. Iedereen kon meedoen. De 
massale druk die zij uitoefenden op 
machtshebbers die de mensenrechten 
schonden, werkte. En dat werkt nog 
steeds. Inmiddels is Amnesty International 
uitgegroeid tot een wereldwijde 
beweging van miljoenen mensen in meer 
dan 150 landen die met moderne 
actiemiddelen onrecht aan de kaak stellen. 
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Verhaal ‘De Beukenboom’ – Baukje 
Offringa (uit: ‘Groeien als een boom’)  

Er was eens een klein beukennootje dat 
samen met een ander nootje in een 
stekelig napje groeide aan een mooie 
grote beukenboom. Ze zaten gezellig 
dicht tegen elkaar aan in het napje dat van 
buiten stekelig, maar van binnen zo zacht 
als zijde was.  

Op een dag in de herfst barstte het napje 
open en de nootjes konden naar buiten 
kijken. Wat was er veel te zien! Ze zagen 
voor het eerst de groene bladeren aan de 
tak waar ze zelf ook aan gegroeid waren. 
Ook zagen ze een eekhoorntje dat van de 
ene tak op de andere sprong en vogels die 
af en aan vlogen.  

‘Ik ga ook vliegen!’ riep het éne 
beukennootje en sprong uit zijn huisje. 
Maar het kon niet vliegen en viel op de 
grond. Het andere nootje hield zich 
angstig vast en riep: ‘Ik wil niet vallen, ik wil 
vliegen!’ De boom hoorde het en zei: 
‘Wees niet bang. Als je in de aarde valt en 
sterft, word je misschien wel een nieuwe 
boom.’ Maar het beukennootje zei: ‘Ik wil 
niet vallen en doodgaan, ik wil leven en 
vliegen.’ ‘Je moet sterven om te leven’, zei 
de boom.  

Op dat ogenblik kwam er een rukwind die 
de takken van de boom heen en weer 
schudde. Het beukennootje kon zich niet 
meer vasthouden aan het napje en viel. 
Nee niet op de aarde. Het viel op de veren 
van een grote vogel die juist voorbij vloog. 
‘Ik vlieg!’ dacht het nootje. ‘Wat gaat dat 
fijn!’  

De vogel vloog hoog over de bomen ver 
weg en streek neer op de toren van een 
oud kasteel, dat boven op een berg stond. 
Daar schudde hij zijn veren. Het 
beukennootje viel eruit en bleef liggen op 
de toren. De vogel vloog verder. ‘Neem me 
mee!’ riep het nootje, maar dat hoorde de 
vogel niet.  

Het beukennootje keek uit over het dal 
waar mensen in een dorp woonden. Er was 
veel te zien. Koeien en paarden op het 
weiland, menen die naar het werk gingen 
en spelende kinderen. Het nootje wilde er 
graag naartoe gaan. Het voelde zich 
eenzaam en alleen boven op de berg, 
maar er kwam geen vogel om het mee te 
nemen. Het werd donker en er kwam een 
stormwind die het beukennootje 
wegblies. Het kwam terecht in een beek 
die van de berg af naar beneden stroomde. 
‘O, nu ga ik toch dood!’ dacht het nootje, 
terwijl het door het water werd 
meegesleurd. ‘Nu zal ik nooit meer 
vliegen’.  

De volgende morgen lag het nootje in het 
dal in de zachte vochtige aarde aan de 
oever van de beek. Het werd winter en een 
dikke laag sneeuw bedekte het dal waar 
het nootje lag. Maar in het voorjaar liet de 
zon de sneeuw smelten en maakte de 
aarde warm. Toen kwam er een klein 
stengeltje uit de aarde, dat uitgroeide tot 
een mooi groen plantje. Heel langzaam 
groeide het plantje uit tot een boompje, 
dat elk jaar een beetje groter werd.  

En na vijftig jaar stond er in het dal een 
prachtige hoge beukenboom, waar in de 
herfst veel beukennootjes aan groeiden. 
Voor de eekhoorns en de vogels gaf de 
beukenboom met zijn vruchtjes veel te 
eten. Ook de kinderen kwamen uit het 
dorp om beukennootjes te verzamelen en 
ze bleven onder de boom spelen. De 
mensen die in de zomer op het land 
werkten, kwamen in de schaduw van de 
boom uitrusten en ’s avonds zaten er grote 
jongens en meisjes met elkaar te praten en 
te lachen. De beukenboom was nooit 

meer eenzaam. Hij leefde 
wel honderd jaar en zo nu 
en dan groeide er uit één 
van zijn beukennootjes 
een nieuwe beukenboom. 
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Lieve God, 
40 dagen waren we onderweg naar het 
feest van Pasen. 
We hoorden verhalen, we stonden stil bij 
de ontmoeting met mensen 
En steeds weer zeiden we: “wat goed dat U 
er bent.” 
Nu het Pasen geworden is, horen we hoe 
Jezus opstond uit de dood. 
U riep hem in het leven, als een nieuw 
begin voor alle mensen. 
Daarom kunnen we vandaag alleen maar 
zeggen:  
WAT GOED DAT U ER BENT! 
Amen 

KNUTSELCLUB  
Wat een gezellige afsluiting van de 
knutselclub. Maandag 18 maart was de 
laatste knutselclub avond van dit seizoen. 
Er waren 14 kinderen.  Eerst met elkaar een 
paas knutsel gemaakt. En als traditie 
getrouw sloten wij de avond af, om met 
elkaar patat met een kroket/ 
kaasshoufflé/frikandel te eten. De patat 
met de snacks werden gebakken, Teun 
BEDANKT. Na een heerlijk waterijsje 
gingen de kinderen weer naar huis en 
heeft Teun nog heerlijke patat en snacks 
gebakken voor de leiding ( Anneke, Bert, 
Corrie, Ronald en Aytin). Was weer een 
geslaagd knutsel seizoen 
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 Datum Tijd Activiteit 
Iedere dinsdag 10.00 Open kerk 
Iedere donderdag 14.00 Kinderkoor Joebilo 
26 maart 10.30 Paasviering met lunch 
29 maart 10.00 Leeskring ‘Sacks” 
 2 april 20.00 Kerkenraad 
 5 april 10.00 Koffie met noten 
 8 april  Gespreksgroep “tien vragen” Vermanig 
 9 april 20.00 Diaconie 
 9 april 20.30 Suikerfeest 
19 april 10.00 Leeskring ‘Sacks’ 
25 april 20.00 Liturgie en Eredienst 
27 april 10.00 Open kerk met om 10.30 uur, uurtje zingen 
 3 mei 10.00 Koffie met noten 
 7 mei 20.00 Kerkenraad 
14 mei 20.00 Diaconie 
  Tenzij anders vermeld in Het Kruispunt 
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Zaterdag 30 maart 20.30 uur Paasnacht 
Predikant: Ds. Anna Hoekstra 
Ouderling: Marianne de Vries 
Diaken: Hans Sijmons 
Organist: Pieter-Jan Aartsen 
Koster: Ine van Brenk 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 31 maart om 10.00 uur Paasmorgen 
Heilig Avondmaal 
Predikant: Ds. Han van Popering 
Ouderling: Flora Doeven 
Diaken: Jannica VIsscher 
Organist: Pieter-Jan Aartsen 
Koster: Jan Rijsijk 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 7 april om 10.00 uur 
Predikant:  Ds. Jan Robbers 
Ouderling: 
Diaken: 

Aytin Goede 
Corry Stellema 

Organist: Anje Rietberg 
Koster: Aad Bakker 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 14 april om 10.00 uur 
Predikant:  Ds. Hans Reedijk 
Ouderling: Aytin Goede 
Diaken: Peter Heemeijer 
Organist: Pieter-Jan Aartsen 
Koster: Arie de Vries 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag  21 april om 10.00 uur 
m.m.v Holy Sound 
Predikant:  Dhr. Jan Veltrop 
Ouderling: Marianne de Vries 
Diaken: Gera Knibbe 
Organist: Jan Splinter 
Koster: Jan Rijswijk 
Kinderoppas en kindernevendienst 
  

Zondag 28 april om 10.00 uur 
Predikant: Ds. Niek Scholten 
Ouderling: Flora Doeven 
Diaken: Corry Stellema 
Organist: Simon Plemp 
Koster: Aad Bakker 
Kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 5 mei om 10.00 uur 
Predikant: Ds. Piet Vliegenthart 
Ouderling: Saskia Mulder 
Diaken: Gera Knibbe 
Organist: Anje Rietberg 
Koster: Ine van Brenk 
Zoldergroep,  kinderoppas en kindernevendienst 
 

Zondag 12 mei om 10.00 uur 
Predikant:  Ds. Jan Robbers 
Ouderling: Aytin Goede 
Diaken: Harry Kruizinga 
Organist: Anje Rietberg 
Koster: Ronald de Jongh 
Zoldergroep,  kinderoppas en kindernevendienst 
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