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Op de voorkant van deze wegwijzer ziet u de krans die is gemaakt
voor de intrededienst van onze dominee. De krans als symbool
van de gemeente die een in een kring om u heen staat. De
kleuren van de krans zijn de kleuren van het kerkelijk jaar. Paars
voor Advent maar ook voor de 40-dagen tijd. Wit de kleur van
Kerst en Pasen. Rood voor Pinksteren en de bevestigingsdienst.

Persoon Wijzer

Ik ben Maaike Kleijwegt — de Haan.

Op 23 maart 1940 ben ik geboren in Oudwoude, een klein dorpje
in het noorden van Friesland. Een moeilijke tijd voor mijn ouders,
mijn vader was opgeroepen voor de mobilisatie en heeft mij pas
gezien toen ik zes weken oud was. Ik kom uit een gezin van zes
kinderen waarvan ik de oudste ben. Op dit moment zijn we er
allemaal nog en we hebben veel contact met elkaar. Mijn
schoolperiode heb ik in Friesland doorgebracht. Na de lagere
school ging ik naar de MULO, 10 km fietsen door weer en wind.
Later nog naar Dokkum, nog verder. Maar ik ben er niet slechter
van geworden, ik fiets nog steeds met plezier. Na verschillende
verhuizingen in Friesland ben ik in 1957 met ons hele gezin
verhuisd naar Amsterdam. Dit in verband met het werk van mijn
vader. Het was niet leuk, ik moest al mijn vriendinnen achterlaten.
In Amsterdam heb ik in de Christelijke Gereformeerde Kerk Kees
leren kennen. We zijn in 1961 getrouwd en woonden op twee
kleine kamertjes in de Bos en Lommer. Ik heb met veel plezier bij
Livera en Prénatal gewerkt maar na mijn trouwen mocht dat niet
meer. Een rare regel in die tijd. Mijn droom was om een eigen
zaak te beginnen, helaas is dat er nooit van gekomen. Kees en ik
hebben twee dochters gekregen, we woonden toen in
Amsterdam Oost. In de kerk is Kees een paar keer diaken geweest,
ik deed veel voor de Kindernevendienst. In 1972 Zijn we naar

De kleur rood staat voor liefde en passie, welke de inzet van de
dominee voor zijn gemeente weergeeft! De klimop voor trouw.
Een trouw die onverwoestbaar is. De korenaren staan voor het
geestelijke voedsel welke wij als gemeente mogen ontvangen.
De cirkel is rond, wij gaan als vertrouwen samen op weg.

(bron: Symbolisch schikken)<

Amsterdam Noord verhuisd, weer een andere kerk. Ook daar
waren we actief. In 1990 verhuisden we naar Kadoelen, viak
onder de ringweg door. Toen hebben we ons aangesloten bij de
kerk van Landsmeer. ‘Een warm bad’, we voelden ons gelijk thuis!!
Kees is vier jaar ouderling geweest, en ik zat een paar keer in een
wijkteam. Na onze pensionering hebben we met veel plezier 10
jaar vrijwilligerswerk gedaan in de wereldwinkel van Riet Knibbe.
Samen hebben we een paar keer een verre reis gemaakt. Helaas
is Kees in 2008 vrij plotseling overleden. Toen moest ik alleen
verder, dat doe ik nu FEEEReTF TN T ANy
al bijna 17 jaar lang. - :

Maar lid zijn van onze
kerk, is zijn in een
warm  bad. Waar
iedereen naar elkaar
ombkijkt. Het is fijn om
lid te zijn van deze
gemeente.

Maaike Kleijwegt-de
Haan




Ter overweging

Breng ons in evenwicht.
Heer, U bracht de aarde in balans,
leder schepsel heeft een aandeel in die dans.

Bijzondere woorden in deze tijd waarin de aarde met kracht uit
evenwicht raakt. Ik denk aan de opwarming van de aarde, het
klimaat dat verandert. Maar de afgelopen weken denk ik vooral
aan de politiek.

Ter voorbereiding van de Pasen hebben we zoals we de 40-dagen
tijd beleefd. Ik weet niet hoe dat u vergaan is, maar ik vond het
dit keer extreem heftig.

Drie dagen voordat de 40-dagen tijd begon zagen we Trump die
Zelensky tot op het bot beledigde en kleineerde en hem daarna
wegstuurde. Daarna stopte Trump alle hulp aan de Oekraine en
daarmee ook aan Europa. Elders werd de wapenstilstand tussen
de Palestijnen en Israél verbroken, met vele doden tot gevolg.
Poetin en Trump praten samen over Oekraine, Europa staat
buitenspel. Europa heeft het nu over zijn eigen bewapening,
defensie op krachten brengen, dienstplicht om duizenden extra
militairen te rekruteren. Dat hadden we tot voor kort nooit
bedacht.

De hele wereldorde wankelt. Alles is uit balans. Ik vind dat
verontrustend en heel zorgwekkend.

De wereld wankelt op wereldniveau en ook de landelijke politiek
is -naar mijn mening- uit balans.

Met Holy Sound beleefden we een mooie uitvoering op 4 en 5
april in het Kruispunt. Daar zongen we een lied over de balans in
de wereld met een tekst die door de chaos op het politieke
wereldtoneel extra binnenkwam.

Het lied is speciaal gemaakt om samen te zingen in de kerk. Een
positief lied dat stilstaat bij de aarde en haar kwetsbaarheid. Een
lied dat helpt om de schepping recht te doen. Gerechtigheid,
heel belangrijk als thema in de kerkdienst, ook als het gaat om
milieu, klimaat en onze hele aarde. Als gelovigen in Nederland en
wereldwijd mogen we elkaar inspireren en leren om goed te
zorgen voor de schepping die ons gegeven is.

Mooie woorden in dat lied en een groot contrast met daar de
ongerechtigheid in de wereldpolitiek die we de afgelopen 40-
dagen tijd beleefden. Die maakte dat tijdens de zangrepetities
van Holy Sound voorafgaand aan de uitvoering begin april het
lied ‘Breng ons in evenwicht’ een extra lading kreeg.

Ik wens u mooie Paasdagen,

Ellen de Paauw
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Zondag 20 april, Pasen

Kleur: Wit

Jesaja 51:9-11

Johannes 20: 1-18

Jezus is gestorven en begraven. Op de
derde dag, vroeg in de morgen, gaat Maria
van Magdelena naar het graf. Daar ziet ze
dat de steen is weggerold. Later ziet ze
iemand van wie ze denkt dat het de
tuinman is, maar als hij haar naam noemt
weet ze het: Jezus leeft! Hij is opgestaan!
Zo laat God een nieuwe dag aanbreken.

Zondag 27 april

Kleur: Wit

Genesis 28: 10-22

Lucas 24 13-35

Op de avond van Pasen verschijnt Jezus
aan zijn leerlingen. Hij wenst hun vrede.
Thomas is er niet bij, als hij het hoort kan
hij niet geloven dat Jezus is opgestaan.
Later verschijnt Jezus ook aan Thomas.

—
\\
)

Thomas verwoordt een belangrijke twijfel:
Alleen als hij met zijn eigen ogen de
wonden van Jezus gezien heeft, kan hij het
geloven.

VN

Zondag 4 mei

Kleur: Wit

Jeremia 32: 36-41

Lucas 24:35-48

Drie vrouwen ontdekten op Paasmorgen
dat het graf van Jezus leeg was. Deze
zondag staan we stil bij hun indrukken en
herinneringen en bij de verhalen die ze
aan elkaar vertelden. Het laat zien dat het

grote feest van Pasen zich niet tot een dag
laat beperken. In zekere zin is het elke
zondag Pasen: we vieren elke zondag het
wonder van Christus opstanding.

Zondag 11 mei

Kleur: Wit

Numeri 27: 12-23

Johannes 10: 22-30

Bij het bad van Betzata wachten mensen
tot het water in beweging komt. Een man
die daar al achtendertig jaar ligt, wordt
door Jezus aangesproken met de vraag:
‘Wil je genezen?’ Daarna zegt Jezus dat hij
zijn mat kan oppakken: hij is genezen.
Andere mensen die ervan horen, vragen
waarom Jezus op sabbat iemand geneest.
Jezus reageert daarop met de uitspraak:
Mijn vader werkt aan een stuk door en
daarom doe ik het ook.

Zondag 18 mei

Kleur: Wit
Deuteronomium 6: 1-9
Jezus raakt in gesprek met een

Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om
water, terwijl joden normaal niet met
Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze
vrouw over het levend water. Hij maakt
haar duidelijk dat Hij de Messias is, die
komen zou.



Vanuit de dominee

Eerste indrukken

Mijn eerste weken als predikant van
Landsmeer zitten erop. Met de eerste
bezoekjes, de eerste kerkdiensten en de
eerste vergaderingen. Sommige gezichten
en sommige namen beginnen al
vertrouwd te raken. Alhoewel ik namen
onthouden wel moeilijk vindt. Maar ik doe
mijn best! In ieder geval begint het al
“eigen” te worden om in Landsmeer te zijn.
Ik probeer de komende tijd zoveel
mogelijk  kennismakingsbezoekjes te
brengen. Dat kost best veel tijd. Als u graag
op korte termijn kennis wilt maken met
mij, schroom dan niet om zelf te bellen of
te mailen (zie colofon pagina 2). Dan
kunnen we op korte termijn een bezoek
afspreken.

Ik ben onder de indruk van wat mensen
vertellen bij die kennismakingsbezoekjes.
Sommige mensen hebben heel wat
meegemaakt in hun leven. Natuurlijk zijn
er de mooie momenten in iemands leven.
Maar er zijn ook verdrietige momenten in
iemands leven. Mensen vertellen over die
mooie momenten. Maar mensen vertellen
ook over die verdrietige momenten. En
wat mij opvalt is dat mensen -ondanks hun
verdriet- toch altijd een manier gevonden
hebben om hun leven daarna weer op te
pakken. Het is bijzonder om al die verhalen
te horen.

Ik ben zo veel mogelijk bij het
“koffiedrinken” op dinsdagmorgen (van
ongeveer 10 uur tot ongeveer half 12) in
de kerk. Het is leuk om daar mensen te
ontmoeten en te spreken. En het maakt

niet uit of je daar elke week of maar een
enkele keer langs komt. Je bent altijd
welkom!

Het idee is 0ok, dat ik niet de hele tijd heen
en weer rijd tussen Almere (huis) en
Landsmeer (werk). Tot nu toe is het er nog
niet van gekomen. Maar binnenkort hoop
ik een adres te hebben waar ik kan
overnachten. Dan kan ik een paar dagen
achter elkaar in Landsmeer zijn. En dan
hoop ik ook iets meer van het reilen en
zeilen van het dorp mee te krijgen.

De komende maand is een speciale maand
in de kerk. Het is de maand waarin we
Pasen vieren (en de dagen rondom Pasen).
Het is -wat mij betreft- het belangrijkste
feest van de kerk. Misschien wat minder
sfeervol dan kerst. Maar wel intenser,
omdat het gaat over het sterven en de
opstanding van Christus. Dit jaar ben ik
nog niet de voorganger op witte
donderdag, goede vrijdag en stille
zaterdag. Maar wel met Pasen. Ik hoop dat
we met elkaar goede vieringen hebben op
al die dagen.

Tenslotte moeten er nog wat “rubrieken”
in de Wegwijzer herverdeeld worden. Dat
gaat de komende tijd gebeuren. Dan kunt
u meer inbreng van de eigen predikant
verwachten.

Voor nu een hartelijke groet en graag tot
ziens,

ds. René Alkema

40 dagen Kalender

Namens het Oecumenisch Beraad wil ik
alle medewerkers hartelijk bedanken voor
hun medewerking tot het in stand komen
van weer een mooie
veertigdagenkalender.

Corry Stellema

Iftar maaltijd in Het Kruispunt.

Op uitnodiging van Nieuwe Buren
mochten wij op zaterdagavond 8 maart jl.
om 18.37 het vasten verbreken

De ramadan wordt gezien als een
uitnodiging voor een nieuw leven. Het
idee om te groeien als Moslim en dit vast
te houden.

Het is niet alleen een maand van niet eten

overdag, wat gepaard gaat met
vermoeidheid, dit gaat wel om “mooie”
vermoeidheid. De ervaring van
voldoening is het uitgaanspunt voor
nieuw leven.

Voor ca. 80 personen hebben de

Moslimfamilies overheerlijke gerechten
gekookt. Er was tijd voor ontmoeting waar
wedhouder Niels Bonenkamp de
mogelijkheid goed kon benutten.

Zonder de ruimte in de Voorhof, die weer
gratis beschikbaar is gesteld, zou het
moeilijk zijn, zo niet onmogelijk om in
Landsmeer ruimte te vinden, waar wij bij
elkaar kunnen komen.

Ook de vrijwilligers spelen hier een grote
rolin.

Tarik Hammid opende de maaltijd met de
oproep tot Allah, waarna de maaltijd



begon met het eten van een dadel, omdat
de profeet Mohammed dat ook deed.
Deze zesde Iftar maaltijd was wederom
een fijne en waardevolle
ontmoetingsavond.

Er zijn ook bedrijven die Nieuwe Buren een
goed hart toe draagt. Wij ontvingen in de
loop van de tijd onderdelen voor een fiets
afdak en een tuin. Een bakwagen voor
verhuizing en jl. een pakket van Jumbo
geschonken door een familie. Dat sterkt
ons in het werk.

Namens Nieuwe Buren,

Joke Grevenstuk

Troostcafé

Op zondag 4 mei is er weer
Troostcafé in de llper Vermaning.
Liefdevolle aandacht en een mooi ritueel.
Je kunt een kaarsje komen branden,
luisteren naar een mooi gedicht, een
herinneringsvoorwerp maken, een bakje
troost drinken, delen (als je wilt) waar je
mee rondloopt en/of de stilte opzoeken in
het samenzijn.
Onder leiding van Jaantje Thiadens of

een

Jannie Nijwening is er ruimte voor gesprek
of een liefdevol ritueel. Zo wordt wat of
wie je mist in het licht gezet en mag jij je
getroost voelen.
Wees welkom en als je anderen kent
waarvan je denkt dat dit iets voor ze zou
zijn, nodig ze gerust uit. Wel is het fijn als
we weten dat je wilt komen, zodat we daar
rekening mee kunnen houden in de
voorbereiding.

Mail
beheervandevermaning@gmail.com.

naar:




Dinsdag 3 juni 20.00 uur

Concert in het Kruispunt

‘Harp duo Merel en Mirjam’

Wij zetten samen onze harpen in de
schijnwerpers. Want wat is er nou mooier
dan een harp? Juist, twee harpen! We laten
zachte, krachtige, vrolijke en ook ruwe
harpklanken horen. Ons enthousiasme is
aanstekelijk! We geven uitleg over de
muziek en delen grappige anekdotes.

We hebben filmmuziek bewerkt om op 2
harpen te spelen. Gepassioneerde Zuid-
Amerikaanse muziek van Piazzolla zal
klinken. Van de 17¢ -eeuwse componist
Scarlatti laten we sonates horen. Zoals
jullie gewend zijn van mij in de kerkdienst
als ik de kindernevendienst verzorg,
spelen we ook lopend met de kleine
harpjes. Je waant je voor een moment in
lerland met Keltische muziek.

Het concert duurt ongeveer tot ongeveer
21.15 uur. Dus voor het donker kan je weer
thuis zijn. De liefhebber kan na afloop op
eigen kosten nog samen met ons een
drankje drinken.

Wil je kaarten kopen? Snelle beslissers
betalen €12,50! Scan de QR-code en koop
kaarten of kijk op de websites:
www.merelnaomi.nl
www.mirjamharp.com

Voorverkoop: €15,-

Aan de deur: €17,50,--

(Foto: Dennis Vloedmans)




Energiekosten voor de kerk.

Deze keer wil ik u meenemen met de
energie kosten die er gemaakt moeten
worden in de kerk.

Gelukkig is het nog zo dat we iedere
zondag redelijk warm in de dienst naar de
dominee kunnen luisteren.

Om wat achtergrondinformatie te geven,
volgt hier een opsomming van de
mogelijkheden die ons ten dienste staan.
We beschikken over een 2-tal cv-ketels die
zowel de kerkzaal als de voorhofzalen
kunnen verwarmen.

Bij een koude periode gaat de kachel soms
al op zaterdagavond beginnen te draaien
zodat het op zondagmorgen om 10 uur
aangenaam warm is.

U zult ook wel gemerkt hebben dat zodra
de kachel uitschakelt de temperatuur weer
snel zal gaan dalen. Dit heeft o.a. te maken
met de constructie van het gebouw.
Daarnaast hebben we (tegenwoordig) in
de consistoriekamer 3 Infraroodpanelen
staan die via een app op mijn (en een
aantal andere) telefoon kunnen worden
aan- en uitgezet.

Recentelijk zijn er ook een paar Infrarood
panelen aangeschaft voor het kantoor van
de dominee op de eerste verdieping. Als
deze platen gebruikt worden hoeft de CV
(gasgestookt) niet te draaien.

We hebben zoals u zult weten al een aantal
jaren de beschikking over een 28-tal
zonnepanelen die in een kruisvorm op het
dak van de kerk staan.

Elektriciteit is goedkoper dan gas. Om toch
maar eens aan te geven hoeveel energie
wij verbruiken zal ik een aantal gegevens

van de jaarrekening die op 1 maart 2025
weer is binnengekomen met u delen.

De elektra
opgebouwd:
Totale levering is 7415 kWh.

Terug levering is 5303 kWh.

Meer verbruikt dan terug geleverd is 2112
kWh.

rekening is als volgt

Stroomkosten op jaarbasis €514,84

Deze kosten vallen nog wel mee, maar nu
het gas:

Verbruik 2022/2023 4313 m?
Verbruik 2023/2024 4209 m?
Verbruik 2024/2025 4398 m?

De kosten voor het gas over de periode
mrt 2024/ mrt 2025 was € 6971,85

Gezien ons verbruik over de afgelopen
periode is nu door de
energiemaatschappij het maandbedrag
vastgesteld op €803, Dat is bijna
€10.000,- op jaarbasis

Kortom het is veel geld en ik hoop dat de
energieprijs de komende tijd niet weer
verhoogd gaat worden.

Aad Bakker

COLLECTEOPBRENGSTEN

Voor de periode 31 december 2024 tot en
met 23 maart 2025 hebben de collecten

€ 1.253,71 opgebracht

Hans Klaassen



20 april Noodhulp Oekraine

Oekraine - Steun voor inwoners en
ontheemden. Verwoeste huizen, een
ontwrichte infrastructuur en nauwelijks
warmte en elektriciteit. De gevolgen van
de oorlog in Oekraine gooien het leven en
de toekomst van veel inwoners volledig
overhoop. Kerk in Actie werkt samen met
kerken en hulporganisaties in Oekraine die
ontheemden en slachtoffers van de oorlog
bliiven helpen. Kwetsbare families
ontvangen voedsel- en zadenpakketten,
tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra
en hulp bij het verwerken van trauma'’s.

27 april Stichting Oudezijds 100
Kruispost ~ komt  voort uit de
kloostergemeenschap Oudezijds 100. Zij
biedt medische en

psychosociale zorg aan onverzekerde en
ongedocumenteerde Amsterdammers die
in de reguliere zorg geen hulp kunnen
vinden.

04 mei Noodhulp Sudan

Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan

In 2023 brak er een burgeroorlog uit in
Soedan. Duizenden  mensen  zijn
omgekomen en miljoenen op de vlucht
geslagen. Via haar internationale
(kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie
hulp aan vluchtelingen in Soedan en
buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopi€. Ze
ontvangen landbouwmaterialen zodat ze
in hun onderhoud kunnen voorzien,
schoon drinkwater, keukengerei, zeep en
wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen
kinderen sport, spel, onderwijs en
traumahulp  krijgen. Ouders krijgen
voorlichting over de risico’'s die hun
kinderen lopen op misbruik en
mensenhandel.



__ Diaconie 4

11 mei Zending Bangladesh Daarom zet Stichting Hartekind zich met
Bangladesh - Kerk in de minderheid is hart en ziel in voor het vergroten van de
dienstbaar aan de samenleving overlevingskansen van Hartekinderen en
In Bangladesh is minder dan een half het verbeteren van kwaliteit van leven.
procent van de bevolking christen. Toch  Stichting Hartekind financiert

wil de minderheidskerk in dit land relevant  levensbelangrijk onderzoek, organiseert/
zijn voor de samenleving. Daarom leidt de  ondersteunt evenementen en Initiatieven
kerk predikanten en kerkelijk werkers op  voor dit doel en geeft voorlichting aan
en zijn er cursussen waar gemeenteleden  ouders.
leren hun geloof in woord en daad te

delen met anderen. Ook ondersteunt de

kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse
gemeenschappen en afgelegen dorpen,

met diaconale activiteiten waaronder
landbouwtraining en beroepsopleidingen

VOOr jongeren en vrouwen.

18 mei Stichting Hartekind

Jaarlijks horen 1.500 kersverse ouders dat
het hart van hun kindje niet helemaal
gezond is. Hun kind is één van de meer dan
25.000 Hartekinderen in Nederland;
kinderen met een hartafwijking. Ongeveer

twee derde van deze Hartekinderen moet l Stl Eh t‘l ng

vlak na de geboorte één of meerdere L
levensreddende operatie(s) ondergaan. H a rte I n
Bovendien hebben Hartekinderen vaak

een kortere levensverwachting en
beperkingen door hartfalen,
hartritmestoornissen en/of opgelopen
hersenschade. En nog altijd overlijden
jaarlijks ook 150 Hartekinderen, waarmee
een hartafwijking doodsoorzaak nummer
1 is onder kinderen tot 15 jaar.




Wisten jullie dat....

Er elke zondag aandacht voor de
kinderen in de dienst is, en ook
kindernevendienst?

Er tijdens de 40-dagen tijd een
heel leuk project is, met een
gekke bezoeker (de wakkere
wandelaar) die iets komt
vertellen?

Onze nieuwe dominee René al
alle namen van de kinderen kent?

Sommige
kindernevendienstleiding
snoepjes meenemen?

En nu alle andere leiding dat ook
moeten doen?

Er een tijdscapsule is gemaakt in
2019, met tekeningen hoe de kerk
er in 2025 uit zou zien en dat die
tijdens de kinderdienst op 13 april
geopend wordt?

Dat dus een hele goeie reden is
om naar deze dienst te komen.

Ook omdat er mooie verhalen
verteld worden en gezongen
wordt, speciaal voor en door de
kinderen!




Kinderdienst

13 april is de kinderdienst! Kom allemaal!
Jong en oud zijn welkom. De dienst begint
op 10:00 uur en er wordt gezongen door
Joebilo en een projectkoor, we zien de
Palmpasenstokken, en er worden mooie
verhalen verteld. Reden genoeg om erbij
te zijn!

Zien we jullie/u dan?




De Stille Omgang
Op zaterdag 15 maart was Het Kruispunt
een rustplaats voor ongeveer 70
wandelaars die de pelgrimstocht liepen
van Heerhugowaard naar het centrum van
Amsterdam, om daar na een misin een van
de binnenstad kerken te starten aan de
Stille Omgang, een bidtocht door het
centrum, dwars door het nachtleven van
Amsterdam.

In Het Kruispunt kregen ze een kopje koffie
of thee en Tukjes.

Waarom wordt deze tocht gelopen? Het
heeft alles te maken met het Mirakel van
Amsterdam. Een wonderlijk verhaal over
een hostie die maar bleef terugkomen.
Bent u benieuwd naar het hele verhaal? U
kunt Aytin vragen naar het verhaal, of zoek
het op Google!

Knutselclub

Wat was het gezellig. Maandag 31 maart
was de laatste Knutselclubavond. Wij
(Bert, Ronald en Aytin) gingen eerst een
eierdopje zagen , met 11 meiden. Anneke
had ondertussen de patatjes, frikandellen,
kroketten en kaassoufflés gebakken.

Om 19:15 gingen de meiden lekker eten en
als toetje een lekker waterijsje. Toen
iedereen was opgehaald, gingen wij ook
nog lekker patatjes eten.

Het was weer een gezellig seizoen. En we
hopen maandag 6 oktober weer te
starten met een nieuw seizoen.
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Zoek de woorden op de woordzoeker. De letters die overblijven, hof
vormen een nieuw woord. Schrijf dit woord op de stippellijn: Jezus
kruis
kus
lam
mantel
offer
Pasen
specerijen
tempel
wijn

Jezus gaf Zijn leven voor mij.
Erisgeengrotere .. .. .. dan Hij!
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Datum Tijd
ledere dinsdag 10.00 Open kerk

15 April 10.30 Op weg naar Pasen
19.30

anders vermeld in Het quispun
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Maandag 14 april om 19:00 - Vesper
Organist:

Dinsdag 15 april om 19:00 - Vesper
Organist:

Woensdag 16 april om 19:00 - Vesper
Organist:

Donderdag 17 april om 19:30 - Witte donderdag
Dienst van Schrift en Tafel

Predikant: Ds. Han van Popering
Ouderling: Gerard Knibbe
Diaken: Harry Kruizenga
Organist:

Koster: Ronald de Jongh
Vrijdag 18 april om 19:30 - Goede Vrijdag
Predikant: Ds. Anna Hoekstra
Ouderling: Flora Doeven
Diaken: Hans Sijmons
Organist:

Koster: Arie de Vries

Zaterdag 19 april om 20:30 - Paasnacht

Predikant: Ds. Anna Hoekstra
Ouderling: Hannie Been
Diaken: Gera Knibbe
Organist:

Koster: Ine van Brenk

Zondag 20 april om 10:00 uur -1¢ Paasdag
Dienst van Schrift en Tafel

Predikant: Ds. René Alkema
Ouderling: Saskia Mulder
Diaken: Peter Heemijer
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Aad Bakker

M.m.v. ad hoc koor o.l.v. Pieter-Jan Aartsen
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 27 april om 10:00 uur

Predikant: Pastor Teun Cabaret
Ouderling: Gerard Knibbe
Diaken: Jannica Visscher
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Ronald de Jongh

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 4 mei om 10:00 uur

Predikant: Ds. René Alkema
Ouderling: Marianne de Vries
Diaken: Corry Stellema
Organist: Anje Rietberg
Koster: Arie de Vries

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 11 mei om 10:00 uur

Predikant: Ds. Piet Vliegenthart
Ouderling: Aytin Goede
Diaken: Hans Sijmons
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Ronald de Jongh

Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 18 mei om 10:00 uur

Predikant: Ds. René Alkema
Ouderling: Flora Doeven
Diaken: Gera Knibbe
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Ine van Brenk

Kinderoppas en kindernevendienst



